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Bir sanığın itirafı; 


“Silah teşkilatındır. 


Baskınlar başkanın emriyle yapılır” 
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SİLAHIN MHP Ğİ İTİRAFI ÜZERİNE | | pe ea | 1e Lnn nı rr DOI işte MISKin para verdiği Gi in i kişi ve kuruluşlar. 
m i ; | © ho 
| Miritfer Şahi. en eas e vaya e a i 156.383,50 TL l 
| (ülkücü İşçiler Derneği Ankara Şubesi Başkanı) | 
Esat Bütünü Me. ale O İs 26.187,50 TL 
| k Tee otobüsü katliamı sanıklarından) | 
Mustafa Sami Barsan ............ .... 19.300,00 TL 
| 
(ODTÜ Öğretim Üyesi Tosun Terzioğlu 'nu öldürmeye az-A | mettirenlerden) ÜGD Teşkilallanma Sekre leri) Faki Öztaş; hipe o dl aa era . 42.260.00 TL 
| lane ve işkence suçlarından tevkif edilip | w bd 
İ sonra serbest bırakıldı) İ İnne Dirin e ZİR 42.280.00 TL l (MHP Gençlik Kolları Eski Başkanı) f | Parti Bilet Parası ................... .3.000.00TL BERCENI | MNE İM Gelini li MAP | ÜkümBiletParası..................5 1250.00 TL l sa tan i pe | ÜİD (Ülkücü İşçiler Dermeği).......... 123.790.00 TL | 'LEMİŞT ! 
Gençlik Kulları............... A 24.000.00 TL (MHP Gençlik Kolları olduğu sanılıyor) | iz se E $ © istanbul Cumhuriyet l ac aym RE A anla e l @MiSK yöneticileri MHP Gençlik Kolları eski başk d | 
Savcılığı, Başsavcılığın | e mak zamanında komandoların yuvalandık- | misk e Gi pa vermışier; . ig S . arı Devlet İstatistik Enstitüsü) 'te patlayan ANKARA (ÖZEL) isteği uzerine dosyayı E I om .1050000TL | bombanın | e Yİ yi gönderdi. Bu, MHP Ke e Gm m Y id | benzerlerinin © larında gıyabi tutuklama z (Büyü ği) 00 TL as ri P TR n 7 hakkındaki dokuzuncu | ! Jin ki yal içinde Ss kaar kann be Al ma n a da dosya | Mustafa Karapınar............... 5... 4.000.00 TL Ankara'da ap de li y y Ülkü Ocakları Makine Bedeli . ... ... . <- < = - -5 .000.00TL 8 ayrı yerde den ödeme yapıldığına © MHP Bakırköy ilçesi (Makine ile tabanca kastedildiği sanılıyor. kullanıldığı l a A kan eae 8 e a belirtildi ğına gönderdi. Top- 


soruşturması için 
Başsavcı Akdoğar.. 


"incelendikten sonra gereken yapılacaktır” 


HABER MERKEZİ 

İstanbul Cumhuriyet o Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığının isteği üzerine Abdi İpekçi dosyasını Böşsavcılığa gönderdi. Bilindiği gibi İpekçi' nin katilleri ifadelerinde cinayette kullandıkları silahı MHP İstanbul İl Merkezine bıraktıklarını söyledikleri için başsavcılık dosyayı istemişti. 
Öte yandan MHP Bakırköy İlçe Merkezi hakkında İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinin başvurusu üzerine 


(Devamı Sa. 7;Sü: 4'te) 


aşırı sağcı dernekleri hâlâ 
MHP 


yönetiyor” 


Alman içişleri Bakanlığı MHP” nin yurt dışındaki faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı 


movan 


aa aai 


AREEN EN kendisiyle konuştuğumuz `, Cumhuriyet a BİLDİRİYOR ai ği “gereken yapınayasa Federal Almanya İçiş- A č leri Bakanlığı tarafından SANDE NI A í Mahkemesi hazırlanan” bir raporda, emi e SAYISI Türkiye'de hükümetin de- g OL 


142/4' ün iptali için açılan davayı reddetti 


gişmesinden sonra MHP ve onun etkisindeki örgütlerin Batı Almanya da aktif faaliyetlere giriştikleri, birçok terör hare- 


Abdi İpekçi'nin MHP'li katillerce öldürülmesi, dosyasının da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından Cum hurriyet Başsavcılığına gönderilmesin- den sonra Cumhuriyet Başsavcılığın- 


kolata ekle da MHP hakkında toplanan dosya ANKARA (AA) Dad 0 UR sayısı 9'syükseldi. 
Anayasa Mahkemesi e ananya A er S ANO e eee Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali 


Mahkemesi'nin TOK'nm 
142. maddesinin 4. bendinin : Anayasaya aykırı olduğunu belirterek açtığı davayı, mahkemenin yetkisizliğini ileri sürerek reddetti. 

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bazı sanıkların duvarlara yaz- 


dıkları sözlerde komünizm övgüsü yapıldığı gerekçesiyle TCK'nın 


142. maddesinin 4. bendi uyarınca dava açılmış, mahkeme heyeti daha sonra adı geçen madde- nin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasını kararlaştırmıştı. 

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda, eylemin Sıkıyönetim ilan kapsamına girdiğine karar vererek, ilgili mahkemenin elinde bulunan dava dosyasını, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine göndermesi gerektiğini, davada konu olan eylem hakkında yargıla- ma yapmak yetkisinin İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde olmadığını kararlaştırdı. 


e HER 


Niyet Mektubu onaylandı 


IMF 
Türkiye'ye 
250 milyon 

dolar vermeyi kararlaştırdı 


Yazısı 5. sayfada 


Ağca ve olayda arabayı kullanan Ya- 


Kalliam sırasında sakallıydı 


Duruşmalarda ise böyleydi 


K.Maraş davasından izlenimler 


Motorcu Hoca kılıktan kılığa girdi, ama yine de teşhister “kurtulamadı 


KEMAL DEMİREL 


Duruşmada dinlenen lanıkların açıklamalarında Yürükselim Mahallesi olaylarının sanıklarından, motorcu diye tanınan Mahmut Doğan'ın yeni bir isminin daha bulunduğu ortaya çıktı: Kötü Mehmet. 

Tanık ifade verirken, şimdiye kadar Motorcu Hoca veya Mahmut Doğan ismiyle anılan şahsa, Kötü Mehmet diye hitap etmeve başladı. Sanık uavana- 


madı, söz alarak “Bana Maraş'ta kimse Kötü Mehmet diye hitap etmez. Bir vek bu şahıs söylüyor, nereden biliyor bana Kötü Mehmet, dendiğini " diye sordu. Tanık da kendisinin seyyar satuci olduğunu, köylere sık sık gittiğini, Mahmut Doğan ın da köyüne gittiğini ve köyde Mahmut Doğan'dan Kötü Mehmet diye bahsedildiğini söyledi. 
Anlaşılan, köyde ismi Kötü Mehmet'e çıkınca Maraşa yerleşmiş ve bu (Devamı sa.7,sü.l'de) 


vuz Çaylan'ın cinayet aleti silahı, İstanbul MHP İl Merkezinde Mehmet Şener'e verdiklerini itiraf *imelerinden sonra Cumhuriyet Başsavcılığı olay- 

(Devamı Sa, 7, Sü. 3'de) 


Hergün gazetesi asılsız haberlerle Sıkıyönetim 
Komutanlığını yanıltmaya çalışıyor 

HABER MERKEZİ 
MHP yanlısı Hergün zazetesi dünkü nüshasın- da "komünistler azıttı'' başlığıyla yayınladığı bir haberde sahte solcuların dağıttığı bir bildiriyi buhane ederek gazetemiz hakkında asılsız iddialar ileri sürdü. 
Hergün gazetesinin 


''Maocular, Faşist Pasalar (Devamı sa. /, sü.9'da) 


Mersin Ağır 
Ceza 
Yargıcını banka soyan 
Acilciler öldürmüş 


Yazısı 4. sayfada ) 
NE L 


Ülkücü komandolar dün Selimiye Cezaevinde başlatlıkları eylem sırasında pencereden çeşitli pankartlar sarkıllılar. Bu pankartlar itfaiyenin su sıkması sonucu düşürüldü (yanda) 


Yüzleri maskeli komandolar zaman zaman pencerede belirerek, iştekisrini belirttiler (üstte) 


(Fotoğraflar: AYDINLIK) 


Komandolar Selimiye Cezaevinde isyana kalkıştı 


Ya özgürlük, ya MHP 


MHP'den hesap sorulması, demokrasi ve özgürlük sorunudur. Bu sorun uzun zamandan beri gündemdedir. Ancak bugüne kadar izlenen uzlaşmacı tutum. s0- runun köklü olarak çözümünü engelledi. 
Bu yüzden yeni cinayetlere engel olunamadı. MHP'nin neler yaptığı cümle alemin malumudur. Bu partinin. yıllardan beri ülkemizin içine çekildiği anarşi girdabındaki rolü de bellidir. 

Bomba yapar, adam öldürür, kendisin den ayrılana kan kusturur, iktidarı ele ge çirmek için ülkemizin en sevilen insanla rını katleder. Böyle bir partinin siyaxi hayatımızda varlığının devam etmesi, zorbalığa hâlâ prim vermek demektir 

Demokrasi ve özgürlük, gericiliğin zıddıdır. Bu nedenle dünyanın her döneminde ve yerinde gericiler, halk: ve özgürlük taraftarlarını zor yoluyla sindirerek işba- 

(Devamı sa.7, sü.7'de) 


UM Aydınlık; 
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AN 
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WN 


di 


İSTANBUL (ÖZEL) 
istanbul Sıkıyönetim 
Askeri Ceza ve Tutukevinde tutuklu ve hükümlü bulunan ülkücü komandolar yastıkların içindeki otları yakıp, ‘Başbuğ Türkes” şeklinde sloganlar atarak isyan girişiminde bulundular. Cezaevi o pehceresine iki adet pankarl da asan komandolar, 
TRT ve basında çıkan ülkücülerle ilgili haberler üzerine yaplıklarını belirliyorlar. 

OLAYIN GELİŞİMİ 

Dün saat 13.00 sırala rında komandoların bulundukları koğuşun penceresinden dumanlar çıkmaya başlaması üzerine itfaiye ekipleri olay ye- i gelerek, pencereden içeriye su sıkarak yanan cisimleri söndürmeye çahştı. Komandolar bu arada koğuşun kapısını da ranzalarla kapatarak içeriye güvenlik görevlilerinin girmesini engellediler. 

İtfaiye söndürme görevini yaplığı sırada komandolar duman çı- 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


eylemlerini 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde sonuçlanan davalarda 


24 komando, 
427 yıl 
hapse 

mahkum oldu 


ANKARA(AA) 
Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi bugüne dek bakılan davalarda yaygın şiddet eylemlerinde adam öldürmek ve kitle katliamı girişiminde bulunmaklan, 40'ı komando olmak üzere 
74 sanıklı 32 dava dosyasını sonuçlandırdı. Bu suçlardan dolayı 
71 sanık, toplam 788 yıl hapis 
cezasına çarptırılırkenş 24 komando 427 yıl, 8 ay hapse mahkum oldular. 


Kitle katliamı girişiminde bulunan 24 komandonun isimleri ve aldıkları cezalar şöyle: Feridun 


(Devamı sa.7, si 6'da) 


20 Temmuz 1979 


Sina Çıladır 


Cinayet çetelerine karşı mıyız? 


Bilmem nenin kartalları, akbabaları falan derken, MHP yine piyasada! 
Hem öyle yarım porsiyon militanları aracılığı ile değil, namlı MİSK'i aracılığı ile!. . 

MİSK'e ne mi olmuş? Bu satırların yazıldığı gün bu sorunun yanıtı henüz sadece gazete telekslerindeydi; geniş okur kitleleri MİSK'e ne olduğunu henüz bilmiyordu. Ama bu satırların yayınlandığı gün MİSK'e ne olduğu, daha doğrusu MİSK'te neler olduğu milyonlarca kişiye açık-seçik ulaşmış olacak. 

Bilseniz de tekrarlamakta zarar yok.MHP eğilimli Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Genel Merkezinde bomba patlıyor. Bombayı patlatan "'mutad olduğu üzre” komünistler değil. Bomba, MİSK binasında, imalat halindeyken bir MHP' linin elinde patlıyor. Mesele bu kadar 

` basit!.. 

Şimdi maazallah, MİSK'teki bomba, MHP linin elinde, üstelik imalat halindeyken ire ii ne olurdu? 
Ertesi gün Türkeş derhal paçaları sı- var, ya POL—DER'li "Komünistler" in MİSK'e yeniden saldırdığını ileri sürerdi ya da Ecevit hükümetine bir güzel giydirir; MİSK içine ajanların girdiğini, MİSK'i bombaladıklarını, vb. TV'den "okumaya" başlardı. 

Ama Türkeşler şu sıralar her nedense biraz talihsiz! “MHP Genel 

| Merkezi ile MİSK'i,POL—DER'li polisler bombaladı" provokasyonunun 

i henüz sözü bile "tutmadan", peşin- 

| den MİSK'te bomba imal edildiği ha- 

| beri geliyor. Hem nasıl haber? Kanlıcanlı!. . Mübarek, İşçi Sendikaları 

| Konfederasvonu değil, düpedüz İmalata Harbiye! . 

| Beride daha, şu günlerde tanıkla- 

| rın dinleneceği K. Maraş davası var. 

i Abdi İpekçi'nin katilinin ardındaki 

güçleri (yani MHP'yi) ortaya çıkart- 
| ma soruşturması var. Oduncuların, 
| Kocabaşların itirafları var. . . Var 
» oğlu var!. 


* k k 


į , Son günlerde MHP çetesinin üze- 
. rine yürünmesi için basın da az-çok , kıpırdanmaya başladı. Gerçi henüz 

"demokrat" bilinen gazetelerimiz 

MHP'ye karşı olanca olanakları ile . harekete geçmiş değiller; ama yine * de sözgelimi Milliyet'ten Bedri Ko- 
` raman'ın Refik Erduran'ın Bu konuda 


İLAN 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İZMİR EMLAK VE İNŞAAT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 


cesur bir tutum içinde olmaları sevindiricidir. Umarız "demokrat" bilinen 


.gazetelerimiz. hiç değilse bundan 


böyle kararlı bir tutum içine girerler; antiaşizmin soyut değil, alabildiği- ne somut bir mücadele gerektirdiğini, kendilerinden çok şey bekleyen okurlama; o | geç de olsa ispat ederler, Bütün bu olup bitenlerden sonra MHP karşısında mütereddit davranmak, en ılımlısından liberaller için bile sözkonusu değildir. Ya cinayet çetesinden yanasın ya da karşısında - sın. . Varılın davanılan bu noktada MHP'ye karşı takınılacak tutumu biralem ayıran en somut çizgi bur! 


* kg 


Kuşku yok ki MHP'ye karşı sadece "demokrat" bilinen gazetelerimi zin mücadele dizginlerini koyvermesi yeterli değildir. Hangi görüşten olurolsun, faşist cinayetlere karşı olan, faşist cinayetlerin durdurulması için samimi niyetleri olan bütün siyasi partiler, kitle kuruluşları ele-ele vermelidir. Bulunduğumuz aşamada MHP'ye karşı mücadele etmemek, objektif olarak, MHP'nin safında yer tutmak anlamına gelir. Dahası MHP' nin cinayetlerini bir kıyısından omuzlamak anlamına gelir... Bunun, tarih önündeki sorumluluğu gerçekten çok büyüktür! 


Bazıları, MHP'ye karşı olan hayırhah tutumunu, “aşırı sol''un şiddet 


eylemlerini ön plana çıkartarak savuş- 


turmaya çalışıyor. . Sözgelimi AP Genel Başkanı Demirel'in tutumu budur. Oysa Demirel de bilir ki, bugün Türkiye'nin esenliğini isteyenler, gerçek devrimciler; anarşinin, çapulculuğun her türlüsüne karşıdırlar. Onun içindir ki gerçek devrimciler, sık sık sözü tekrarlıyorlar: "Rusya'nın yıkıcılığına ve MHP'nin cinayetlerine kar-Şı birleşelim!" 

Biz bu isteğimizde samimi olduğumuzu defalarca kanıtladık. Sahte solcu çeteler ile MHP'ye karşı kesin bir hesaplaşmaya — girişilmeden, Türkiye'nin ve halk kitlelerinin esenliğine açılan kavşağa varılamaz. İsterseniz sorunu hayli basit koyalım: Etiketi ne olursa olsun cinayet şebekelerine karşı mıyız, değil mi? Bu soruya vereceğimiz yanıt "evet" ise, işte at, işte meydan!. . İşte MHP ve işte Rusya'nın uşakları! 


1 — Kurumumuza ait Aydın Hastahanesi Kazan Dairesi Yenileme ve Klima 
Tesisatı Revizyonu ile tüm tesisatta yapılacak tamir, tadil ve ilave işlerinin 6.986.631.03 TL. keşif bedeli üzerinden birim fiat esasına göre ve teklif alma usulü ile ihalesi yapılacaktır. 


2—İhale 3. Ağustos. 1979 tarihine rastlıyarı Cuma günü saat 15.00 te Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 


, 3 —Geçici teminat bedeli 221.848.93 TL. olan bü işe ait 1. keşif özeti eksilime şartnamesi ile sair evrakı mesai saatleri dahilinde S.S.K.Konak Tesisleri D Blok 2'ci katında bulunan Müdürlüğümüz Malzeme servisinde görülebilir. 


4 — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 31. Temmuz. 1979 Salı günü mesai saati sonuna kadar müracaatta bulunarak yeterlik belgesi almaları ve usulüne göre hazırlanmış teklif mektuplarına ekliyerek, teklif mektupları ile birlikte ihale saatinden engeç bir saat öncesine kadar Müdürlüğümüz Muamelat servisini meleri gerekir 


B— We 


elgesi alabilmek için müracaat edeceklerin; 


a) Kanuni ikametgah adresi olması, 

b) İstekli şirket olduğu takdirde idare merkezinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasın" ın, şirketin sicilde kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltmenin ilanı tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, (özel) (adi) veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez. 


c) Ticaret ve Sanayi odasından kayıtlı bulunduğuna ve 1979 senesi aidatını yatırmış olduğuna dair belgeyi, 


d) Eksiltme tarihinden muteber (H) grubu Bayındırlık Bakanlığından alın- 

-| -miş müteahhitlik karnesinin aslı veya Noterlikten tasdikli suret veya en az 

İs “keşif bedeli kadar aynı nitelikte işleri resmi bir daireye yaptığına dair belgeyi © ogöstermesi, 


ejMüteahhidin bu güne kadar yapmış olduğu işleri, f) Müteahhidin halen yapmakta olduğu işleri gösterir belgeleri vermesi gerekmektedir. 


,, © — Kurumumuz 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
(Basın: 18430-711 


İLAN 


İZMİT BELEDİYE BA ŞKANLIĞINDAN 

15) İzmit Şehri içme suyu inşaatı için St. 33 çeliğinden mamul 632 Mt. 
219, 1x4,5 mm. 1400 Mt. 406, 4x6,3 mm. 4000 Mt. 457, 2x7,Imm.lik bitünlü çelik boru 16.390.600.00 TL muhammen bedelle satın alınacaktır. 


2-) Bu işe ait şartnameler mesai Müdürlüğünde görülebilir. 


3-) İhale 7/8/1979 Salı günü saat 15.00'de Belediye Encümen'i toplantı salonunda 2490 sayılı kanuna göre ve kâpalı zarf usulü yapılacaktır. 


gün ve saatlerinde Belediye Sular İşletmesi 


4-) İşe ait muvakkat teminatı 491.718.00 TL. olup isteklilerin teklif mektuplarını 7/8/1979 Salı günü saat 14.00 de kadar bizzat vaya posta ile teslim etmeleri gereklidir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 


5-) Ihaleye gireceklerin, Ticaret ve Sanayi Odasına 1979 yılında kayıtlı olduğunu gösterir vesikayı teklif zarfları içersine; koymaları lazımdır 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ORTA DOĞUDA AMERİ POLITIKALARI VE KURT 


UKARDAKİ başlık 
Devrimci Yol'un 
Mayıs sayısında yayınlanan bir yazının başlığı: dır. Bu yazıda Devrimci Yol'un söz konusu yazısının, ABD ve Sovyetler Birliğinin Kürt hareketi ile ilgili politikaları konu: sundaki görüşlerini eleşti receğimiz için başlığı aynen aldık. Çünkü başlık aynı zamanda bizim ya zımizin da konularını kapsamaktadır. 

Bölgedeki durumu ve buna bağlı olarak Kürt hareketi ile ilgili meseleleri değerlendirirken çıkış noktamız, Devrimci 
Yol ile aynıdır. Devrimci Yol, ABD'nin bölgede egemenlik alanlarını korumaya çalıştığını, Sovyetler Birliği'nin ise egemenlik alanlarını genişletmek için mücadele verdiğini yazmaktadır. Gerçekten bu tespit bölgedeki gelişmeleri doğru olarak degerlendirmenin temel şartıdır. Devrimci Yol 
Kürt hareketi karşısında iki süper devletin konumunu da doğru olarak koymaktadır. Devrimci 
Yol'a göre "ABD'nin bölgedeki kendi egemenlik “alanlarını koruma açısından Kürt hareketine yaklaşımı dikkatle irdelenmesi gereken bir noktadır." Sovyetler Birliği ise Kürt hareketini "'bütün bölgedeki egemenlik alanlarının genişletilmesi açısından odeğerlendirecektir." 

Ancak Devrimci 
Sovyetler Birliği hakkındaki görüşlerini henüz berraklaştırmamıştır. Onun için Devrimci Yol, 


Yol, 


Mehmet Tekin 


bölgedeki durumu genel olarak doğru koymasına rağmen tek tek somut olaylar söz konusu olduğu zaman, yalnız ABD'yi gören, Sovyetleri ise gözardı eden yanlış tutumunu hemen ortaya koymaktadır. 


Örneğin Devrimci 
Yol, ABD'nin Kürt hareketini, Filistin Mücadelesini ve Arap cephesini zayıflatmak noktasından ele alacağını yazmaktadır. 
ABD'nin İran politikası ile ilgili olarak da şöyle bir değerlendirme yapılmaktadır. Amerika'nın İran'da "yöneleceği hedef, herhalde İran'ın Filistin hareketine güçlü bir destek vermesini önleme- ye çalışmak olacaktır." 
Bu değerlendirmelerin ikisinde de sanki Sovyetler Birliği'nin İran'daki gelişmelerle ve Kürt hareketi ile hiç bir ilişkisi yokmuş gibi hareket edilmektedir. Oysa bugün bölgedeki gelişmelerde Sovyetler Birliğinin faaliyetleri çok önemli bir 


roi oynuyor. Bu taaliyetler, bölgedeki diğer bütün güçlerin politi- 


kalarını etkiliyor. ABD" nin bölge ile ilgili siyasetlerinin, o Sovyetler in bu faaliyetlerinden ayrı olarak ele alınması mümkün değildir. Amerika 


açısından İran'ın, Filistin hareketine güçlü destek sağlayan bir ülke ha- 


HALKIN SESİ 


line gelmesi, bu ülkenin Rusya'nın kontrolü altına girmesinden çok daha önemsizdir. Çünkü Orta Doğuda ABD için esas tehlike Filistin hareketinden değil, Rusya'dan gelmektedir. İran'ın ,Rusya'nın kontrolü altına girmesi demek, ABD'nin 
Orda Doğudaki çıkarlarına öldürücü darbenin indirilmesi demektir. Onun için ABD'nin İran politikasının esası, bu ülkenin Rusya'nın kontrolüne girmesini engellemektir. 


ABD ve Rusya'nın 


hesapları 


Kürt hareketi ıçın de aynı şeyi söyleyebiliriz. 
Rusya, Kürt hareketini bölgeye egemen olmak için bir araç olarak kullanmak istemektedir. Bu doğrultuda bugünden girişilen faaliyetler gözönündedir. ABD gerileyen bir emperyalist olduğu ve savunma durumunda bulunduğu için manevra ve hareket kabiliyeti gittikçe kısıtlanmaktadır. Dolayısıyla Kürt hareketi ile ilgili bir maceraya girişmesi beklenemez. ABD desteğinde bir Kürt hareketinin ortaya çıkması Devrimci Yol'un da degindiği gibi çok zayıf bir ihtimaldir. Halihazırdaki şartlarda ise böyle birşey görülmemektedir. Bütün bunlardan dolayı ABD' 
nin Kürtlerle ilgili politi- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


YEŞİLGÖLCÜK NİĞDE 


x 


kasını da, bu hareketin Kusya tarafindan kullanılmasını önlemek için çalışmak şeklinde belirtebiliriz. 

Gerek ABD'nin, gerekse Sovyetler Birliği" nin bölgedeki çeşitli gelişmelerle ilgili olarak baska hesapları da olabilir. (Örneğin: Devrimci Yol'un değindiği noktalar. İran'ın Filistin hareketine destek vermesini önlemek vb. gibi.) Ancak bunlar, yukarda belirttiğimiz genel duruma bağlıdırlar ve daha tali durumdadırlar. 


Somuta uygularsak 


Sovyetler Birliği ve ABD'nin politikaları neden birbirleriyle yakından ilişkilidir? Çünkü iki süper devlet arasında dünyayı paylaşmak konusunda azgın bir rekabet vardır. Sovyetler Birliği yayılmak, ABD ise sömürü alanlarını korumak istemektedir. İşte bundan dolayı ABD ve Sovyetler Birliği'nin politikaları birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde belirlenmektedir. Devrimci Yol'da bu noktada aynı şeyi söylüyor. Devrimci Yol, "ABD politikalarının Sovyetler Birliği'nin yürüttüğü politikalarla karşılıklı ilişki içinde biçimleneceğini" yazmaktadır. Ama Devrimci Yol bu şekilde 


EE 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının dikkatine 


‘tin yenilgisi, 


KAN,SSCB 
HAREKETİ 


genel olarak yazdıklarını somut olaylara uygulamamaktadır. Devrimci 
Yol'un bu tek yanlı tutumunun başka örnekleri de vardır. Örneğin Barzani önderliğindeki hareke-ABD'nin yapmakta olduğu desteğin çekilmesine bağlanmaktadır. Oysa Barzani önderliğindeki hareketin bastırılmasının en büyük sorumlusu Sovyetler Birliği idi. Devrimci Yol bundan hiç bahsetmemektedir. 


Bugün bölgedeki gelişmeleri, özellikle Kürt hareketi ile ilgili gelişmeleri doğru olarak değerlendirmek nasıl olabilir? ABD' nin savunma durumunda olduğunu, Sovyetler Birliği/nin ise yayılmak istediğini belirtmiştik. Bu, bölgedeki aktif unsurun Sovyetler Birliği olduğunu gösteriyor. Yani Sovyetler Birliği'nin faaliyetleri temel mesele olarak alınmadan hiç bir mesele doğru olarak tahlil edilemez. Devrimci Yol, ABD'nin savunma, Sovyetler Birliği'nin ise yayıl- ma durumunda olduğunu tespit ettiği halde, tek tek somut olayları değerlendirirken sanki aktif durumda olan ABD imiş gibi hareket etmektedir. 
Bütün bunlaDevrimciYol' 
un Sovyetler Birliği hakkında berrak olmayan görüşlerinin sonuçlarıdır. 


Devrimci Yol'un ihtiyacı olan şey, Sovyetler Birliği'nin saldırgan emperyalist karakterini tespit etmektir. 


ilçemizdeki Shell bayii mazotu 


Bizler Niğde Yeşilgölcük kasabası üreticileri mazot sorunumuzu- ve petrol dağıtımında yakın çevremizdeki bizi ve o yöredeki tüm üreticileri etkileyen yolsuzluğu yetkililere ve tüm Türkiye' 
ye duyurmak istiyoruz. 


Sayın yetkililer bizler, sizlere umut bağladık. Biz biliriz partimizi savunma- da çektiğimiz sıkıntıları.. 
Seçim dönemlerinde ve hâlâ dasüren inandığımız uğurdaki fedakarlığımız. 


karaborsadan satıyor 


Birçok sorunların çözumünde kesin sizleri suçlamayıp sorunun kaynağının dışa bağımlı ülke oluşundan, 'devraldığınız' enkazda ve geçmişten günümüze izlenen dışa bağımlı politikanın sonucu olduğunu görüyoruz. 
Bugün: sizden bizler, günümüz koşullarında ya- 


pabileceğiniz birçok şeylere titizlikle eğilmenizi ve yolsuzlukların, haksızlıkların 


üzerine gitmede kararlı politikanızı görmeyi iste- 


riz. Ali Cengiz politikası izleyen, sırtınızdaki kenelere, halkın huzurunu engelleyen, topluma zarar veren ve kargaşalık yaratanlara karşı açık tavir koymanızı bekleriz. 
Vilayetimiz dahilinde çözemediğimiz bir sorunumuz var.Biz diliyorduk ki herşey insanca, iyilikle olsun. Telgraf, dilekçe, mektup Ankara'yla aramızdaki sorunun çözümü için sıcak araç olmadı,etkisiz kaldı. Son çare gazete kanalıyla tüm Tür- 


kiye'de de duyurup Türkiye halkının yolsuzluklar ve haksızlıklar karşısında yolsuzluklara izin vermemesini istemek oldu 


Kasabamız Gölcük, 
Niğde'ye 34 kilometredir, Belediye başkanımız Şaban Ulu adında biri. Şaban Ulu'nun Niğde-Nevşehir asfaltı üzerinde kasabamızın 1 kilometre dışmda Shell bayisi var Mazot bizler için şu anda en büyük sorun. Ürünler 


Memur mu yoksa işçi mi olduğumuzu anlamak için gelsinler avuç içimizin nasırlarına baksınlar! 


CORUM 


Ulaştırma bakanlığının dikkatine 


Siz yeraltı kazısı 


yapan, briket döken memur gördünüz mü? 


Biz Çorum PTT bakım merkezinde çalışan otuzdört kişi tesisatçı ve bakıcı olarak görev yapmaktayız. Yaptığımız iş tamamı ile işçilik görevi, misal olarak; arazide telefon direkleri dikmek, yeraltı kazıları yapmak, menhol yapmak, künk, biriket dökmek gibi işlerle uğraşmamıza rağmen muamele olarak memur sınıfındayız. Çalış- 


mamıza göre işgücü zammı alamadığımız gibi yan ödemeler: 'de az olup yarısı da vergiye gidiyor. 

800.-- lira olan yan ödemenin 402.— lirası vergiye gidiyor, 398.-- lira elimize geçiyor. Halbuki hiç emek sarfetme- den iki ila üç bin lira dairemizde yan ödeme ve iş güçlüğü zammı olarak para alan var. Biz ise 


8 saat tam bir emekçi olarak kazma kürek çalışıyoruz. 

Memur mu yoksa işçi mi oiduğumuzu anlamak için gelsinler avuçiçimizin nasırlarına baksınlar. Vazifeye çıkarken lazım olan aletler tam olarak verilmiyor. Aletin yapacağı işi biz zoraki çalışarak gücümüzle yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu da bizim be- 


denen çok yıpranmamıza neden oluyor. işten döndüğümüzde yorgunluktan yemek dahi yiyemiyoruz. 


Yapuığımız 'azla mesailerin sadece 4 saati- nin karşılığını almaktayız. Bu da bizi ayrıca mağdur etmektedir. 


PTT Bakım Merkezi 
Tesisatçı ve bakıcıları 


tarlada yanacak. Geçimi topraktan olanların bir karış toprak, bir kürek gübre, bir lokma su ve birazcık mazot için birbirlerine kıydıkları çok görülmektedir. 

Şaban Ulu, bayiine almış olduğu mazotu hal ka yeterli ölçüde dağıtmıyor. Mazotu, petrolü dağıtmadan ziyade depo edip karaborsadan satıyor. Satışı özellikle gece geç saatlerde yapıyor Geç vakitte gelen biri fiyatı ne olursa olsun benzin alacağım dediğinde ona benzin veriliyor. Ayrıca benzine gazyağı katarak süper benzin diye satıyor 

Halkın çok sıkıntı çektiği şu günlerde devlet kanalıyla dağıtımı yapılan petrol sorununda bir belediye başkanı olarak hükümete yardımcı olması gerekirken hükümeti destekleyen halk da dahil, tavırlarıyla hepsine "size umut bağladık, Allah belanızı versin" dedirtebi- 


liyor. Oysa ki petrol dağıtımından sorumlu 
Şaban Ulu, partimize 


kara bir örnektir ve partimizi küçültmektedir. Bu tutumuyla CHP'li kisvesi altındadır. 

Bizler, yakınımızdaki petrolü bırakıp çevre il ve ilçelere petrol almaya gidiyoruz, bulamıyoruz ve rezil oluyoruz. Üreticinin bu rezaleti ne? Mazot olmadı mı kesilir elimiz. 
Olan mazot bize neden verilmiyor? Şaban Ulu benzin sorunumuzu bildiği halde kime hizmetediyor? Kendisi hakkındaki şikayetlerimiz dikkate alınmıyor. Su başlarını tutmuş bizleriz, Halkçılığı yaşatan, bizleriz. 

Sorunun çözümünde 
Shell'in, halkın petrol gereksinmesini karşılaması için denetlenmesini ve düzenliliğinin kont rolünü istiyoruz 


Tüm üretici ve delegeler adına bir grup 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lütfü oflaz 


MHP'nin mayası(!) 


Birbirlerine düşüş... 

Derken Selimiye Askeri Cezaevinde kendi şeflerini öldürüş... 

Olayı hatırlarsınız. 

Erenköy'de bir eve giren ve girdikleri evin kızının ırzına geçen ülkücü çeteyi, gazetelerdeki resimlerden tanırsınız... 

İşte o ülkücü çete, Sıkıyönetim Mahkemesince, ırza geçme suçundan tutuklanmış.. Selimiye Askeri Cezaevine konulmuş... 

Sonra n'olmuş? 

Sorgu sırasında, ülkücü çetenin şefinin dili çözülmüş ve bülbül gibi konuşmuş... 

Sonra n'olmuş? 

Geri kalan ülkücüler, şefleri sorguda konuştuğu için onu suçlu bulmuş... 

Sonra n'olmuş? 

Şef hakkında verilen ölüm kararı 17 Temmuz 1979 sabahı uygulamaya konulmuş... 

Sonra n'olmuş? 

Çete şefi, yatagında uyurken şiş darbeleriyle vurulmuş.. Ve de ölmüş... 

Görüyorsunuz işte.. Ülkücülerin gözü kendi şeflerini öldürecek kadar dönmüş... 

Hem de bir Askeri Cezaevinde öldürecek kadar dönmüş... 

k*k 

Nasıl adamlar bunlar? 

Kana doymuyorlar.. Birilerine saldırmadan da duramıyorlar... 

Devrimci buldular mı ona saldırıyorlar... 

CHP'li buldular mı ona saldırıyorlar... 

AP'li buldular mı ona saldırıyorlar... 

MSP'li buldular mı ona saldırıyorlar... 

"Davadan dönen" MHP'li buldular mı ona saldırıyorlar... 


Hiçbirini bulamadılar mı, kendi arkadaşlarına saldırıyorlar... 

Aç kurtlar gibi! 

Beri yanda MHP lideri tüm bunlara gözlerini kapar ve hep aynı nakaratı tekrarlar: 

“Ülkücüler silah kullanmazlar, adam paralamazlar.. Bunları yapanlar MHP'nin arasına sızan kışkırtıcı ajandırlar..." 

O böyle söylerken, bakın Ülkü Ocakları dergisinin son sayısında (Temmuz 1979) neler yazıyor.. Buyrun, okuyun: 

""Ülküdaş, 

Daha dün toprağa verdiğin, verdiğim, verdiğimiz arkadaşımızın silahında altı kullanılmamış mermi vardı. Altı kullantlmamış mermi çok şey demektir. Mayamızda mavzerler var, mayamızda barut var... 

Biz yeminimizi bir Allah'a, bir Kur'an'a,bir de silaha yapıp çıktık kavgaya..." 

Evet.. Aynen böyle diyor Ülkü Ocaklarının sesi Ülkü Ocağı dergisi... 

İsteyen okusun, görsün: 

"Mayamızda mavzerler var, barut var, silah var, kurşun var..." 

Buna karşılık ülkücülerin Başbuğu, "benim ülkücülerim silah kullanmazlar, bomba atmazlar, adam vurmazlar..." diyor... 

Acaba hangisi doğru söylüyor? 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1)Sovyetler'de yeni ortaya çıkan yoz bir müzik - Bir hayvan. 2)Tavır, davranış 
- İmkan. 3) Çocukların ara biriktirdikleri kutu - Iltihap, yangı. 4)Totem - Polonyalı (eski dil). 5) : Bir kişinin ya da kuruluşun kendine ilişkin eleştirisi. 6)Büyük sıkıntı - Tersi bir çeşit bomba. 
7)Tersi bir bağlaç -Derviş, evliya. 8)Ne yapacağını bilmez olmak - Adale. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1)Bir dalda, o güne dek erişilmiş en yüksek derece - Çalışma. 2)Bir yakacak - Eski bir Akdeniz uygarlığı. 3)Bir köpekbalığı türü. 4)Sığınn sütten kesilmemiş yavrusu. 5)Tersi mızrap. 6)Tersi bir kadın giysisi - Fizikte bir kanun. 7) Başkaları, herkes. 8)Eski Mısır'da bir tanrı - Ekvator. 9)Kilitleri açmaya yarar. 10)Yabancı bir haber ajansının simgesi - İpekböceğinin kozalarından elde edilen iplik. 11)Tersi kayak - Bir bayan adı. 12)Güvenilir, güvenli. 


z İLAN 
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

1-Teşekkülümüz ihtiyacı için 16.500 km. 
di ar askı telsiz, 5500 km. 0,8 mmlik askı telli, 6360 km. 1 mm.lik askı telli dış tesisat teli kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2-Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 85.-TL mukabilinde temin edilebilir 

3-İhaleye iştirak edecek firmaların 30/7/ 
1979 günü saat 17.30'a kadar idari şartnamenin 
6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 3/8/1979 günü saat 12.00'ye kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. 

(Teklifler en geç 6/8/1979 günü saat 10.00' 
a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 
a perekkumi 2490 sayılı kanuna tabi değildir 

Basın: 705 75 705 

aee 


MİHAİL VASİLYADİS 
(ATİNA) 


Başbakan Konstantin Karamanlis başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra 
200 Vietnamlı mültecinin , Yunanistan'a kabul edileceğinin açıklanması ve Vietnam hükümetinin barbarlıkla suçlanması, ülkede geniş tepkiler 


BELİRTMESİ ÜZERİNE 


den Pan-Helenik Sosyalist Partisi Başkanı Papandreu, hükümetin bu siyasetinin ''ABD emperyalizmine uşaklık'' olduğunu iddia etti. 


Ülkedeki Moskova yanlısı çevreler de hükümetin, Vietnam'ın barbarlığını açıklayan 


bu tutumununa karşı çeşitli suçlamalar yönelttiler 


ciler, hükümetin Vietnam'la ilgili açıklamasının sadece Vietnam'a karşı değil, esas olarak Rusya'ya karşı bir tutumu yansıttığı görüşünde birleşiyorlar. Nitekim hükümetin açıklamasından sonra, Moskova'nın resmi ayın organları Pravda, İzvestia ve TASS' ın tutumları da bu gelişmeyi doğrular nitelikte. 


HÜKÜMETİN, VİETNAM'IN BARBARLIĞINI 


Yunanistan-Rusya ilişkileri gerginleşmeye başladı 


verirken, aynı günlerde, Yunanistan'da bulunan 
Batı ülkelerine ait üslerle ilgili sert bir tutum alması bunu doğruluyor. 

Yine, Karamanlis'in 
Moskova ziyaretinden önce, hükümet yanlısı bir gazetenin Karamanlis'in gelecek kasım ayında Pekin'i ziyaret edeceği haberini vermesi, Yunanistan'ın Rusya'ya karşı tu- 


Çoluk-çocuk herkes zaferi kutluyor. 


HEPSİNİN SONU AYNI: Nikaragua'da 
Urcuyo da kaçtı, diktatörlük çöktü 


© Sandinista gerillaları Managua'ya girdiler, haberleşme ağını ele geçirdiler 


MANAGUAJSAN JOSE 

Nikaragua'da diktatör Anastasio Somoza'nın ülkeden kaçmasından son ra, Somoza'rın yerine gelen Francisco Urcuyo da ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Bu arada Geçici Hükümet, "'Ulusal Muhafızlar''ın teslim olması için çağrıda bulundu ve bu konuda 
"Ulusal Muhafız" yetkilileriyle görüşmelere başladı. Bazı "Ulusal Muhafız"' üyelerinin çağrıya uyarak teslim olduğu belirtildi. Öte yandan Sandinista gerillaları, başkent Managua'ya girme- ye başladılar. 


1981'e kadar tevlet başkanlığı görevinde kalacağını iddia eden, ancak bu görevde sadece 36 saat kalabilen Urcuyo, bir uçakla Guatemala'ya gitti. Urcuyo' 
nun kaçmasından sonra 
14 uçağın daha çok sayıda "Ulusal Muhafız" yetkililerini yurt dışına kaçırdığı: haber verildi, 

HALKIN ZAFERİ 

Bu arada, bütün ül ke çapında yayın yapan Sandino Radyosu, Somoza ailesinin diktatörlüğüne son verildiğini ve zafere ulaştıklarını belirtti. Radyo yayında, "'Kahraman Nikaragua halkı, Ulusal Muhafızlar ülkenin her yerinde silahlarını bırakarak teslim olmaktadırlar, Ulusal Muhafız gücü artık çökmüştür. Somoza'nın diktatö tık sona erdi"' dedi, Sandinista gerillalarının, Leon kentini "'geçici başkent"' ilan ettiği de ayrıca duyuruldu. 


Öte yandan bir grup 
"Ulusal Muhafız" üyesi, İngiltere'ye ait bir C- 
130 tipi nakliye uçağı ile 
yurt dışına kaçmak isterken yakalandılar. Başka bir grup ''Ulusal Muhafız' üyesi de Kızıl Haç Örgütüne bağlı bir uçağı Kosta Rika'ya kaçırmak istedi, ancak bu girişim de engellendi. 

Geçici Hükümet, "Ulusal Muhafızlar" konusunda yaptığı çağrıda, halkın "Ulusal Muhafızlara'' karşı misillemeye girmemesini, sürgüne gitmek isteyen Somoza yanlılarını serbest bırakmasını, okul ya da kilise gibi yerlere sığınmak isteyen Somoza yanlılarına dokunmamasıni istedi. 


BASIN TOPLANTISI 

Geçici Hükümetin dört üyesi, Kosta Rika' 
dan Leon kentine dönerek bir basın toplantısı düzenledi. 


Basın toplantısına katılan Sergio Ramiez, So- 


moza yanlıları dışında, tüm kuruluşların kendi kuruluşları tarafından 


kabul edileceğini ve ilk eylemlerinin Somoza'nın mallarını kamulaştırmak ve Anayasayı yürürlükten kaldırmak olacağını söyledi. 


TEMEL İLKELER 


Geçici Hükümet, yeni yönetimin ilkelerini şöyle sıraladı: Ulusal Muhafızların feshedilmesi ve bunun 'yerine Sandinista 


savaşçıları ve Somoza'nın düşmesi için katkıda bulunan subay ve askerler- den oluşan bir ordu kurulması; her iki meclisin de feshedilmesi yürütme organının beş kişilik Geçici Hükümet tarafından sağlanması, yasama gücünün Geçici Hükümet ve 
33 üyeli Devlet Konseyi 
tarafından yerine getirilmesi, Devlet Konseyinin yeni bir Anayasa hazırlaması 


doğurdu. 


Öte yandan 


Muhalefet partilerin- 


Birleşmiş Milletlerin göçmen sorunlarıyla ilgili 


konferansı bugün başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Birleşmiş Milletler GÖÇMEN Tüksek hurmi serliği'nin Güneydoğu Asya'da göçmen sorunla: vıyla ilgili olarak düzenlediği konferans bugün başlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in gözeliminde Cenevre'de ya pılacak olan toplantı iki gün sürecek. 

Toplanlıya ilişkin olarak hazırlanan raporda, 
1975 den bu yana Hindiçini yarımadasında en 
uz bir milyon kişinin göç ettiği açıklanıyor. 

Rapora göre, göçmenlerden yaklaşık 550 bi- 
1i Güneydoğu Asya'ya sığınma olanağı aramış, bunlardan 200 bin kadarı şu anda bölge dışına verleşmiş bulunuyor. Geri kalan 350 bin kişi Güneydoğu Asya Ülkeleri Topluluğun'da (ASEAN) ve Hong Kong'da, 1 Ocak ile 30 Haziran arasında da 54 bin kişinin ayrılmasına karşın Güneydoğu Asya kamplarındaki göçmen sayısı 155 bin arlmış, gene rapora göre yoğun çabalarla Ekim 1978 Mayıs 1979 arasında yerleşme olanaklarının iki katına çıkmasına karşın sorun gene de çözümsüz kalmıştı. 

BUGÜNKÜ DURUM 

1975 den bu yana karayoluyla Laos ve Vietnam'ı terkeden 245 bin kişiye Tayland'a geçici sığınma hakkı tanıdı, 

Haziran 1979'a kadar Vietnam'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne 235 bin kişi göçetti. 

Deniz yolunu seçen göçmenlerin sayısı ise 30 
Haziran 1979 itibariyle 277 bine ulaşmış bunlardan yalnızca 82 binine yerleşim olanağı sağlanabilmiştir. 


“ORTADOĞUDA 


BARIŞ 


KAHIRE VE BEYRUT NOTLARI 


RAGIP DURAN 


AYDINLIK 
Kahire basın ve 


radyosunda... 


Sovyet hükümetin Vietnam ile ilgili kararına geniş yer 


Yunanistan'daki siyasi gözlem- 


yayın organları tumunun 


lanıyor. 


ABD, Vietnam'a verdiği kredileri kesti 


WASHİNGTON(AA) 

ABD Temsilciler Meclisi, dış yardım tasarısında bazı değişiklikler yaparak Vietnam'a Asya 
Kalkınma Bankası aracılığıyla yapılan yılda 4 
milyon dolarlık krediyi kesme kararı aldı. 


Temsilciler Meclisi Toplantısında bir konuş- ma yapan ABD'nin BM Temsilcisi Andrew Young, Vietnam'a yapılan yardımın kesilmesini şart olduğunu söyledi. Young. Vietnam hükümetinin onbinlerce mültecinin ülkelerinden kaç - masina ve yurtsuz kalmalarına sebep olduğunu belirtti. 


öte yandan Dünya Bankası da aldığı yeni bir kararla bugüne kadar Vietnam'a yapılan mali yardımları kesti 


ABD Temsilciler Meclisi aldığı bir kararla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasına (Dünya Bankası) ve İnter-Amerikan Kalkınma Bankasına yapılan katkıları da azalttı. Meclisin bu kararı, bu bankaların" düşman örgüt ve kurumlara para akıttığı" gerekçesiyle aldığı bildirildi. Temsilciler Meclisinin aldığı bu kararla ABD' nin Dünya Bankasına yaptığı katkı 308 milyon dolardan 163 milyon dolara, İnter-A:nerikan Kalkınma Bankasına yaptığı katkı ise daha da az bir seviyeye düşürüldü. 


aAHİRE RADYOSUNDA Türkçe bölümünden Abdülkadir 


Açıkkol gazetemizi inceliyor. 


sertleşmeye başladığı şeklinde yorum 


ABD SAVUNMA 
BAKANI BROWN: 


"Sovyetler 


yeni füzeler yaparsa SALT-2'yi iptal ederiz" 


WASHİNGTON 


ABD Savunma Bakanı Harold Brown, Sovyetler Birliği'nin yeni bir füze denemesi yapması ya da bunları yayması halinde ABD'nin SALT-2 Anlaşmasını iptal edebileceğini söyledi. 

Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısına katılmadan önce bir açıklama yapan Brown, Sovyetler'in SS-18, SS-17 ve SS-19 füzelerini geliştirdiğinin öğrenildiğini 


belirtti. 


SALT-2 Anlaşmasının mevcut silahlarda yüzde 5'lik bir değişikliğe izin verdiğini, Sovyetler'in bu maddeyi ihlal etmesinin SALT-2'nin toptan iptaline yeteceğini belirten Brown, Sovyetler Birliği'nin anlaşmayı 

ihlal edip etmediğini denetleme imkanına 

sahip olduklarını söyledi. 


ABOÖ ZİRVESİNDE KONUŞAN 


Sedat, geçici 


Filistin hükümetinin kurulmasını istedi 


©israil” de ekonomik kriz derinleşiyor 


MONROVİA 
Liberya'nın başkenti Monrovia'da çalışmalarını sürdüren ABÖ'nin 16. 
zirve toplantısında söz alan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Filistinlilerin acil olarak "Geçiçi bir hükümet" kurmalarını istedi. 

“İsrail ile barış süreci başladı, ancak biz davadan dönmeyeceğiz" şeklinde konuşan Sedat, diğer Arap ülkelerinin Filistin direnişi içindeki çeşitli fraksiyonları destekle- 


mesini de eleştirdi. y Sedat'ın kürsüye gelmesiyle beraber, ABÖ 


zirvesine katılan Libya, Cezayir ve Fas heyetleri topluca salonu terketti. 
Ancak Sedat rejimine karşı olan bu ülkeler, Mısır'ın ABÖ üyeliğinden atılması yolunda herhangi bir öneri vermedi. 

Öte yandan çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanları ile görüşen Enver Sedat, FKÖ lideri Arafat'ın Avusturya Başbakanı Kreisky ile yaptığı görüşmeyi olumlu bulduğunu ve desteklediğini açıkladı. Mısır'ın yarı-resmi yayın organı olan "El 


toplu istifa 


Carter'ın enerji programını açıklamasının hemen ardından, bütün bakanlar ve başkanlık danışmanları Başkan'ın isteğine uyarak istifalarını verdiler. 

ABD tarihinde ilk kez raslanan bu toplu istifa olayı hayret ve şaşkınlık yaratmış. 

Gerçekten de ABD emperyalizminin karargahında çatışan siyasi güçlerin doğru bir tahlili yapılmadığı sürece şaşırmamak elde değil. 

Günümüzde en kıyı bucak ülkelerde bile siyasi mücadeleye yön veren çelişmeler, dünya- daki genel saflaşmaya ayak uyduruyor. Hele hele ABD gibi dal budak salmış bir süper devletteki siyaset fırtınalarının bu saflaşmadan bağımsız kalması olacak iş değil. 

Dolar başaşağı gidiyor, benzin kuyrukları uzuyor, enflasyon ibresi yüzde 14'e vuruyor. 
Dünyanın dört bir yanında her geçen gün yeni bir ülke ABD'ye bağımlılık zincirini kırıp atıyor. 

Ve Sovyetler Birliği dünya hegemonyası minderinde rakipsiz başpehlivanlığa soyunuyor 


lerin" tümü, içinde ABD'nin de bulunduğu yeni güç ilişkilerinden, yeni saflaşmadan doğuyor. 

İşte Washington daki siyasi kapışmaların temeli bu yeni olgulara,bu yeni güç ilişkilerine ve saflaşmaya dayanıyor. Her siyasi tez yada 


karar, bu temel üzerinde oluşan iki çizgiden 


birini keskinleştiriyor. 

Rusya'ya karşı tutum ve dünyanın geri kalanına karşı tutum... ABD siyaset adamları isteseler de istemeseler de bu iki sorunun belirlediği iki siyasi çizgiden birinin kutbuna doğru çekiliyor, ya "güvercinleşiyor"' ya "şahinleşiyor". Ya Rusya'ya karşı dünya ile birlik olacaksın, ya da Rus saldırganlığını yatıştırabileceğini sanıp, tüm dünya ile boğuşacaksın. .. ABD siyasetçisi her gün bu soruların imtihanında terliyor. 

Carter yönetiminin ta başından beri içinde taşıdığı çelişme de bu noktada düğümleniyor. 
“Güvercin” Vanceların, Paul Warnkelerin yanında "şahin" Brzezinskiler, Schlesinğerler. 
Güvercinleşen "şahinler", şahinleşen "güvercinler”. Ve ikisi arasında gezinen öteki tuhaf kuş türleri... 

Böyle hükümete böyle politika... Bir yanda Rusya hesabına SALT-2, öte yanda Çin ile dostluk; Senato Rodezya'ya uygulanan ambargoyu kaldırmaya kalkar, ertesi gün SALT-Z yi reddetmekten sözeder Carter Güney Kore den çekilmem diye tuttururken, Somoza'yı istifaya sıkıştırır. Ve U-2'lerini ta Türkiye'ye göndermeye kalkan ABD yönetimi, yeni enerji programında iki kapı komşusundan öteye uzanamaz, kendi yağıyla kavrulmaya niyetlenir. 

Ne bugünkü dünya gerçekleriyle.ne de ABD çıkarlarıyla denk düşmeyen bu komedi elbet- te sürüp gidemez. Carter yönetiminde iç içe geçen iki çizgi kesin bir hesaplaşmadan uzun süre kaçamaz. 

Bakanların ve danışmanların istifası ile doğan durum, böyle bir hesaplaşmanın bir ilk adımı, bir ön habercisi niteliğini taşıyor. 
SALT-2 ye Kongreden yükselen tepkiden sonra, enerji programı hakim sınıflar arasındaki çelişmeyi keskinleştirdi. Ve işte “şahin” takımının en kararlı unsurlarından Enerji Bakanı Schlesinger tasfiye edildi. ABD yönetimi esas olarak hâlâ karma karakterini korumakla birlikte, yeni kadroda "güvercinler"in bir ileri adım atacakları söylenebilirr SALT-2'nin onaylanmasında, Kongre engelini aşmada güç 


kazanmaya muhtaç olan Carter, belki de 


şimdi kendini biraz daha rahat hissediyordur. 

Ama ABD yönetimine esas karakterini veren şey, onun yapısından gelen iki zıt çizginin iç içeliğidir. Zaten şimdiki hükümet operasyonu, böyle kesin bir boğazlaşmadan çok, "güvercinler" lehine biraz daha güç toplamaya yöneliyor. 

Şimdiki durum, iki tarafın birbirini sınadıgı, birer elense ile yokladığı peşrev cinsinden bir şey. Ama dünyanın savaş ve banş güçleri- nin kutupları, ABD siyasetindeki bu iki çizgiyi kesin hesaplaşmaya doğru hızla çekiyor, Bunu ne Kongre entrikaları uzun süre önleyebilir, ne de Carter'ın seçim hesapları. 


ABD emperyalizminin başındaki bu "dert- i 


Mısır hükümeti, El Ariş'in devir törenleri nedeniyle birçok ülkeden basın mensuplarını çağırmış. Her gün Danışma Heyetinde çeşitli ülkelerden golen gazetecilerle tanışıyoruz: ''Ben 

ndonezya Haber Ajansından”, "Biz Meksika'dan geldik”, 'vs.. Galiba en çok da ABD'li basın mensubu var. 


Bu sırada içeri güler yüzlü birisi giriyor: 
,— Kahire'ye hoşgeldiniz. Ben Kahire Radyosu Türkçe spikerlerinden Abdülkadir A çıkkol. 


KAHIRE RADYOSUNUN 
TÜRKÇE BÖLUMUNDE 


Orta Doğunun en güçlü ve büyük radyosu 35 yabancı dilde yayın yapıyor. Bu dillerden biri de Türkçe. 
Açıkkol dostumuz, bizi Türkçe bölümüue götürdükten sonra çalışmaları hakkında bilgiler veriyor: 


— Her gün bir saatlik yayın yapıyoruz, Dini yayınlar, dinleyici istek-İeri, haberler, müzik köşesi gibi programlarımız var. 

Kahire Radyosunun dinleyicileri arasında çok sayıda yurtdışında çalışan işçilerimiz bulunuyor. 


Daha sonra da Türkçe bölümünde çalışan diğer insanlarla tanışıyoruz. 
Fatma hanım bölümün sorumluluğunu üstlenmiş. 7 yıldır Türkiye'den uzak olduğu için önce memleketin gidişatını soruyor. Tartışıyoruz. 


— Böyle gurbet elde, radyodan gazeteden Türkiye hakkında kötü haberler duyunca daha bir üzülüyor insan diyor. 


Bunun üzerine Türkiye'deki olumlu gelişmelerden de haberdar ediyorum kendisini. 

Bu kez Açıkkol, gazetemiz hakkında bazı bilgiler edinmek istediğini söylüyor. Ve büyük bir ilgiyle dinliyor anlattıklarımızı. 

— Artık bize de gönderirsiniz her- 


3a mma Fexempinire 


Nos hötes cette semaine 


RAGIP DURAN correspondant dipiomatitue d“AYDINLIK” 


O journal “AYDINLIK” veut üire “clarté”. Quel plus beuu message que celui de ce titre ° “Indépendant, đe gauche et progressiste” explique Ragip Duran, ie jeune journaliste turc arrivé d'Istanbul poür assister ® la restitution di-ârich. 


“Journal d'opinion, il est ne en 1669 sous lu forme d'un mensue), pour paraitre toutes les menisin» à partir de 1973 et 

us jey jours depuis le 20 mars, y18. bes lors, il s'est imposé Yum uà devenir la sixieme vente 


i Dutale, Or, pour y parvenir. 


“Le Progres Egyplien"' (Terakki) gazelesinin AYDINLIK'ı Lınitan kupürü 


halde «iye tamamlıyor sözünü. 
Sonra da bir talepte bulunuyor: — Buraya kadar geldiniz. Sizinle bir röportaj yapsak çok iyi olur. 
Kayıt odasına geçiyoruz. 
Abdülkadir Açıkkol soruyor: Kahire'vi nasıl buldunuz? El Ariş'te neler hissettiniz? Mısır'a yeniden gelmek 


Tölex 921753 Tahrir UN, Tölöphumen 741611-7 11632-711713 


ister misiniz? 

Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum: 

— Kahire tam anlamıyla bir Üçüncü Dünya başkenti... 

— El Ariş de halk kurtuluş bayramını yaşadı. Bu canlı ortam karşısında İsrailli gazeteciler bile etkilendi... 
Biz El Ariş'ten sonra Batı Şeria'nın, Gazze'nin ve Golan tepelerinin de kurtuluş bayramlarına katılmak istiyoruz. 

Açıkkol'un, basının Türkiye-Mısır ilişkilerini güçlendirmek için ne yapması gerektiği yolundaki bir sorusuna ise şöyle bir yanıt veriyorum: 

— AYDINLIK gazetesi yalnız Türkiye ile Mısır arasındaki dostluğun değil, Orta Doğudaki bütün ülkelerin ve halkların dostluğunu arzuluyor. Bu yüzden biz,bölgedeki gelişmeleri yakından izliyoruz. Kaderleri ve çıkarları bir olan bu halkların 


karşısında süper devletler bölücü ve , 


yıkıcı bir faaliyet içindeler. Bu yüzden özellikle Rusya'ya karşı sağlam bir şekilde birleşmemiz gerekir. Mısır ile Türkiye ve bölgedeki bütün jilkeler, bu temel üzerinde siyasi olsun ekonomik olsun, her alanda işbirliğini güçlendirerek bölgemizde barışı koruyabilir 

Abdülkadir o Açıkkol, edip bizi uğurluyor. 


"TERAKKI” GAZETESİNDE 


Kahire'de 1887 yılından beri "Le Progres Egyptien" (Mısır Terakkisi) adında Fransızca bir gazete çıkar. Mısır'da bütün gazeteler hükümetin denetiminde. "Terakki" gazetesi de “El Ahram" ve "El Akbar" gibi bü- 


teşekkür 


yük gazetelerin önemli makalelerini tercüme ediyor. 

Kahire'de bulunduğumuz süre içinde, gazetenin yönetmeni Şefik Şammas bize büyük yardımlarda bulundu. 

Şammas, Türkiye'deki gelişmeleri de yakından izliyor. Bu konuda yaptığımız sohbetleri daha sonra bir röportaj halinde gazetesinde yayınladı: 

"Gazetenin adı AYDINLIK! Bu başlıktan daha güzel bir mesaj olabilir mi?" diye başlıyor yazısına,sonra da AYDINLIK'ın kuruluş çalışma larını anlatıyor. 


Gazetemizin Kontrgerilla'ya karşı verdiği mücadeleyi Kahramanmaraş katliamının sorumlularını nasıl teşhir ettiğini yazıyor. 


Orta Doğu konusunda da gazetemizin tutumunu olduğu gibi aktarmış: "Bölgedeki son gelişmeler Sovyetler Birliği'nin güneye doğru bir taarruza hazırlandığını gösteriyor. Bölgeyi kuşatmaya çalışan Sovyetler, Hint okyanusuna inmek istiyor. Azınlık milliyetlerle oynuyor." 


Şammas'ın en çok merak ettiği konulardan biri de AYDINLIK'ın Kıbrıs konusundaki tutumu. Bu meseleyi de şöyle aktarmıs: 


"AYDINLIK ilk gününden itibaren Kıbrıs'a yapılan müdahaleye karşı çıktı. Bu yüzden birçok taraftarı tutuklandı. (...) Şimdi ise, Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs'ın iki toplumu arasında barışçı yoldan çözülemeyecek hiç bir sorun yoktur. 
AYDINLIK, Rusya'nın da katılacağı uluslararası bir konferans tezine karşıdır. İki tarafın temsilcileri soruna çözüm getirebilirler". 


YARIN: 


Mısır ekonomisi 


Ahram'' gazetesinin bildirdiğine göre, Gabon, Sudan, Tanzanya, Kamerun, Senegal, Gine, Burundi, Nijerya ve Somali devlet başkanları Sedat' 
ın barış girişimlerini desteklivor. 

İSRAİL'DE EKONOMİK 
BUNALIM HAD 
SAFHADA 

Siyonistler dün, Beyrut üzerinde jet uçaklarıylases duvarını aşarken, 
Tel Aviv'de televizyona bir demeç veren İsrail Maliye Bakanı Simcha Ehrlich, ülkedeki ekonomik bunalımın hükümetin istifasına yol açabilecek boyutlara ulaştığını söyledi. Siyasal gözlemciler Ehrlich'in istifa etmesi halinde bir çok baka- nın da kabineyi terkedeceğini belirtiyorlar. 

Öte yandan İsrail Ener ji Bakanı Izak Modai de önceki gün yaptığı açıklamada, Sina çölünün Mıswa (o devredilmesinden 
sonra İsrail'in yüzde 98 
oranında ithal malı petrole bağımlı olacağını bildirmişti. 

"ORTA DOĞU BARIŞ" 

PLANI AÇIKLANDI 

Kuveyt'te yayınlanan 
"El Kabe" gazetesi, İsrail" in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, Kudüs kentine uluslararası statü verilmesi ve yarı-bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören bir “Avrupa Barış Planı" hazırlandığını açıkladı. 

Gazetenin, Arap diplomatik -laynaklarına dayanarak verdiği haberde, işgal altındakı toprakların daha sonra askerden arındırılmış bölge haline getirileceği de belirtiliyor. 


Filistin Sorunu üzerine konuşan Avusturya Başbakanı KREISKY: 


"TERÖRİZMİN KAYNAKLARI 
- - KURUTULMALIDIR” 


VİYANA (AA) 
Avusturya Başbakanı Kreisky, FKö'nün terörizme karşı olduğunu, kendisinin de Mısır'ın Ankara'daki büyükelçiliğine düzenlenen baskını kınadığını açıkladı. 
Terörizmin hiç bir sorunu çözemeyeceğini belirten Kreisky, bazı grupların İsrail devletini kurmak amacıyla da terörist eylemler düzenlediğini hatırlattı. 


Terörizme karşı çıkmak için bu olğunun kaynaklarını kurutma- 


nın gerektiğini söyleyen Avusturya Başbakanı Orta Doğuda barışın sağlanmasıyla bu tür eylemlerin 


de son bulacağını ifade etti 


Konu ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kreisky, Orta Doğuda iki ayrı devlet kurulması gerektiğini öne: sürdü. İsrail devletinin yanı sıra bir de Filistin devletinin kurulması ile barışın sağlanabileceğini iddia eden Kre- 


isky, Orta Doğu sorunun 


da arabuluculuk yapmasının söz konusu olmadı ğını belirtti. Kreisky, ABD'nin baskısı yüzünden terörist gruplara karşı FKÖ'yü savunduğu yolunda çıkan haberlerin de asılsız olduğunu sözlerine ekledi. 


Çin-Vietnam görüşmeleri kesildi 


Çin Halk Cumhuriyeti ile Vietnam arasındaki barı görüşmeleri, yeni bir çıkmaza girerek kesildi. 

Görüşmelerin kesilmesinden sonra her iki taraf, P kin'de, henüz saptanmayan bir tarihte yeniden bi araya gelmek istediklerini belirtti 


Hindistan'da yeni hükümeti kurma görevi! 
Chavan'a verildi | 


YENİ DELHİ(AA) 
Hindistan Devlet Başkanı Sanjiva Reddy, yeni hükümeti kurma görevini Kongre Partisi lideri Chavan'a verdi. Eski Başbakan Morarji ODesai'nin geçtiğimiz pazar günü 


PEKİN e 


istifa etmesi ile başlay 

hükümet buhranı, ikti dardaki Janata Partisi ti rafından çözülemeyin 

Başbakanlık görevi, parla mentoda 75 sandalye bulunan Kongre Parti liderine verildi. 


- işçi sendika 


Sözleşme donemi yaklaşırken Demir Döküm işçilerine karşı cephe kurdular 


MESS, Maden-I 


TDD isvereni ortak avukat tuttu! 


© Uç kuruluş ortak olarak geçen yılki direniş nedeniyle 50 Demir Döküm işçisini mahkemeye 


verdiler. 


© Adem Toygan’ ı katledenlerin davası sürüyor 


İŞÇİ SERVİSİ 

Silahtar'daki Türk De mir Döküm Fabrikası işçilerinden Devrimci Ma. 
den-İş Sendikası üyesi 50 
işçi, 1978 Aralık ayında yapılan direniş nedeniyle mahkemeye verildiler, 
TDD işvereni Maden-İş ve MESS'in müşterek ihbarı ve şikayeti sonucu işçiler Eyüp Asliye Ceza 


Mahkemesinde yargılanmaya başladılar. 
Maden-İş'i, MESS'i ve 
TDD işverenini dava sırasında aynı avukatın temsil etmesi Silahtar'daki işçi çevrelerinde Maden-İş-MESS işbirliğinin açık 


bir kanıtı olarak değerlen: diriliyor, İşçiler, Demir Döküm işvereninin de 


Devrimci Maden-İş Sendikası ile sözleşme görüş- 


melerinin başlayacağı eylül ayı yaklaşırken Maden-İş ile işbirliği yapma- 


sını kendi o açısından olumsuz bir puan olarak görüyorlar. 


OLAYIN ASLI NEDİR? 
1978 sonbahar aylarmda Demir Döküm Fabrikası işçileri uzun ve çetin bir mücadeleden sonra Maden-İş Sendikasını fabrikadan kovarak Dev- 


Fabrikanın yanında büyüyen toz tepecikleri... Toz bulutu fotoğrafı da etkiliyor, 


Antalya Ferro-Krom Fabrikasından çıkan tozlar sağlığı tehdit ediyor 


M Çevredeki ' havatı öldüren tozlar halkın yaşamını da etkiliyor 


ANTALYA (ÖZEL) 
Antalya Ferro- Krom 


4 Fabrikasından çıkan kireç 


ve kömür tozları sağlığı tehdit etmektedir. Kristal halindeki kömür tozları özellikle göz rahatsızlık- 


larına yol açıyor. Öte yandan fabrika bacasından çıkan bu tozlar nefes borularını tıkamakta ve çevredeki bitkisel hayatı öldürmekte, tarlaları çoraklaştırmaktadır. 


Ağaç-Iş'in üç günlük semineri sona erdi 


KIZILCAHAMAM (AA) 

Türk-İş'e bağlı Ağaç- 
İş Sendikasının Kızılcahamam'da düzenlediği ve üç gün süren "Toplu İş Sözleşmesi Düzeni, Sorunlar ve Çözüm Yolları" 


konulu seminer bugün sona eriyor. 
Sendikalar, Grev ve 


Lokavt Yasalarındaki sorunların tartışıldığı seminerin açış konuşmasını yapan Ağaç-İş Sendikası Eğitim Sekreteri H. Tah- 


saatte yapılacaktır. 


lir, 


kanlığına vereceklerdir. 


dardır. 


sin Çaylı, grev hakkının işlerliğini engelleyen, toplu pazarlığın etkinliğini ortadan kaldıran hükümlerin o uygulamadaki sorunlarına çözüm bulunmasını istedi 


Tahsin Çaylı, toplu pazarlık hakkını düzenle yen yasaların 16 yıllık uygulamasında sorunlar cıktığını söyledi. 


Mahalle halki defalarca yetkilileri uyardıkları halde fabrikanın toz tut- ma filitresi onarılmıyor. 

Kepezaltı Mahallesinden Şerafettin Tuzcu; 

“Ailemiz çamaşır yıkayıp asıyor, bir bakıyoruz ki simsiyah olmuş. 
Öte yandan bu sıcakta toz gelecek diye pencereleri açamıyoruz. Buna bir çare bulunsun " dedi. M. 
Ali Yıldırım da "Motorla yolda gidemiyoruz, hemen gözümüz yaşarıyor. 
Eskiden burada bu toz yüzünden bir kadının gözü kör olmuş. Bu tozlar televizyon antenlerini bile çalışmaz hale getiriyor'' dedi. 

Bu konuda görüşlerini aldığımız İl Sağlık Müdürü ise, bakanlık teknisyen lerinin araştırma yaptığını. yakında sonuçlarının geleceğini söyledi. 


VAN VALİLİĞİNDEN BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN: 


5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

A) Aşağıda belirtilen Geçici teminatlarını, 

B) 1979 Yılı vizeli Ticaret ve sanayi odası belgesini, C) Müracaat Dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamasinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; Yapı araçları bildirisi: teahhüt bildirisi, Sermaye ve kredi durumunu açıklayan Mali durum bildirisi: ve bunu, belirtir Banka Refaransı, Teknik Personel bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (C) Grubu Müteahhit karnelerinin aslını ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları Eksiltmeye girebilme belgelerini Teklif Mektupları ile birlikte Zarfa koymaları lazımdır. 


6- İstekliler Teklif mekiuplannı ihale saatinden Bir Saat evvel Makbuz karşılığında ihale komisyonu baş- 


1- VAN İli dahilinde aşağıda isimleri yazılı işle 1980 yılına sari mukaveleli olarak 2490 sayılı kanunun 
31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2- İşlerin keşif bedelleri aşağıdadır. 
3- Eksiltme VAN BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONUNDA Aşağıda belirtilen gün ve 


4- Eksiltme şartnanesi ve diğer evraklar Mesai saati içerisinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görülebi- 


7- Eksiltmeye girebilme belgesi alınması için Son Müracaat tarihi 3.8.1979 Cuma günü mesai sonuna ka- 


8- Telgrafla Müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 


Demir Döküm 


işçileri Devrimci Maden - canilerin kurşunlarını göğüsleyerek soktular. Maden - İş M. 


y'i fabrikaya IGD'li-Maden - İş'li 


e sırlını yasla 


yarak şimdi hem suçlu hem güçlü olmak istiyor. Demir Döküm işçileri buna 


izin vermeyecek! 


rimci Maden-İş Sendikasında örgütlenmişlerdi. 

Maden-İş Sendikasının buna karşı giriştiği bir provokasyondan Yârarlanan işveren 12 işçiyi işten atmıştı. Demir Döküm işçileri ise 3 günlük bir direniş yaparak işvereni geriletmişlerdi. 

Daha sonra işveren sendikal mücadelenin başını çeken 7 işçiyi daha işten çıkarmış, bunun üzerine işçiler yeniden direnişe geçmişler ve bu direniş bir hafta kadar sürmüştü. Bu direnişler sırasında Maden-İş.MESS ile anlaşarak Demir Döküm işçilerini sürekli olarak Savcılığa ihbar ediyordu. 

ADEM TOYGAN'IN 
KATLİ 

İhbar ve korkutma yöntemi ile işçileri sindiremeyen Maden-İş yöneticileri daha sonra Demir Dökümde cinayet işlediler. 15 Aralık 1978 
gecesi fabrikadan çıkarak evine gitmekte olan Devrimci oOMaden-İş üyesi 
Adem Toygan'ı evinin önüne pusu kurarak katlettiler. 

Adem Toygan'ın yanında bulunan İsrafil Durmuş ve Ahmet Kuru da bu olay sırasında ya: ralandılar. 

Daha sonra bu olayla ilgili olarak Maden-İş liler hakkında dava açıldı. “Adam öldürme" suçundan yargılanan Maden- İş'liler arasında şu kişiler bulunuyordu: 
Haydar Şahinler (14 Böl ge organizatörü), Cengiz Teoman (Maden-İş militanı), Remzi Aydın '(Maden-İş Merkez Disiplin Kurulu ve 14. Bölge Yönetim Kurulu üyesi), 
Yaşar Soykal (Eski baştemsilci ve Denetim Kurulu Başkanı), Seyfi Çağan ve Gülali Birla. 

Maden-İş'liler cinayet gibi bir suçtan Yargılanmakta iken, 9 ay önce yapılan ve başarıyla biten bir direniş nedeniyle Dev rimci Maden-İş üyeleri hakkında dava açılması, öte yandan işverenin de bu davada Maden-İş ile işbirliğine gitmesi tamamen sözleşme görüşmeleri ve yetki mücadelesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. 

Devrimci o Maden-İş yetkilileri ise bu tür hesapların boş çıkacağını Maden-İş'in ergeç mahke me önünde de işlediği suçların hesabını vereceğini söylüyorlar. 


İLAN OLUNUR. 


di x İhale tarihi 
İŞİN ADI KEŞİF BEDELİ G. TEMİNATI ve Saati İmam Hatip Lis. Pans. ikm. 12.500.249 .--TI, 375.008.-- 6.8.974— 15.00 
Topraksu konut ikmal inş. 10.136.078." 304.081 -- 6.8.474— 15.00 


Devrimci 


Şişli'de kurulu ola bir süre önce > topluc rek Devrimci Madenmişlerdi. 

10 Temmuz 1979 
mine giren Zet Redü 


oturmuşlardı. 
Toplantıya işveren 


nunda 20 aylık bir st 


Denizcier başkanlığında DPT'yi ziyaret eden Türk-İş heyeti istihdamın artırılması için ihracata dönük yatı- 


rım istedi. 


Zet Redüktör” de grup sözleşmesini kird 


© MESS'e bağlı isyerinde işveren qrup sözlesmesi dısında sözlesme imzalandı 


ulmış ve işçileri grup sözleşn ikna elmeye çalışmıştı. Ancak işçi ve sendika temsilcileri bu isteği reddetmişlerdi Toplantı so- 


Maden-İş 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul'da MESS'e bağlı Zet Redüktor Fabrikasında Devrimci Maden-İş Sendikası grup nesi dışında sözleşme imzaladı. 


n Zet Redüktor İscileri a Maden-İş'ten istifa ede-İş Sendikasında örgüllen 


tarihinde sözleşme dönektor işçileri işverene bir 


hafta mühlet vermişler ve 17 Temmuz 1979 Sa: lı günü işverenle işçi temsilcileri toplantıya 


adina MESS temsilcisi ka- 


sine katılmaya 


özleşme imzalandı işçiler 


ücret artışı ve çeşitli sosyal haklar elde ettiler. 


—— Hm 


Türk-iş 5 Yıllık Plan 


hakkındaki 


görüşlerini 


DPT'ye iletti 


elürk-iş istihdam 


çözümlenebilmesi" için ihracata dönük 


sanayi yatırımı ist 
ANKARA (ÖZEL) 


Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier Başkanlığındaki İcra Kurulu üyeleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Bilsay Kuruç'la görüşerek, planlama ve yıllık programlara ilişkin görüşlerini ilettiler. 

Türk-İş İcra Kurulu üyeleri ve DPT Müsteşarı ile yaptıkları görüşmede 
4. Beş Yıllık Kalkınma Planının özellikle çalışma hayatını ilgilendiren bölümleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. 

Daha sonra hükümete sunulacağı bildirilen Türk. 


sorununun 


iyor 


İş Raporunda işsizliğin giderilmesi için yıllık programlara yeni önlemler konulması istenivor. 
İstihdam sorununun giderilmesi için ihracata yönelik sanayi yatırımlarinda, iç kaynaklarımızı değerlendiren girişimlerde emek-yoğun yatırımlara 


ağırlık verilmesi öneriliyor. 

Türk-İş İcra Kurulu bundan başka devletin 


yerel yönetim girişimlerini desteklemesini, KİT’ lerle ilgili politikanın yeniden sözden geçirilmesini ve KİT'lerde çalışanların yönetime katılmasını istediler. 


ODTÜ de 


yetkiyi 


Tek Eğitim-Büro-Iş Sendikası aldı 


ANKARA (OZEL) 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde toplu iş sözleşmesi yetkisini bağımsız Teknik Eğitim Banka Büro işçileri sendikası aldı. 
Yetki uyuşmazlığının 


5,5 ay sürdüğünü belirten Tek -Eğitim Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Vural Canpolat, bir açıklama yaparak tüm engellemelere rağmen uyuşmazlığın; lehlerine sonuçlandığını söyledi. 


KEREYE ERİ e ER A ARA EŞ 


DÜZELTME x Önceki günkü 4. sayfamızda yer alan İmar İskan haberinde geçen YSE - İŞ adı YSİ-İŞ ola- 


caktır. (Yol, Su İşçileri Sendikası) 


okuyucularımızdan özür 


düzeltir, dileriz. 


Komandolar Soma Santralinde çalışan iki işçiyi vurdu 


Silifke'de banka soyan Acilcilerin Velioğlu'nu da öldürdükleri ortaya çıktı 


HABER MERKEZİ 
Sılifke'de önceki gün polisle uzun süre çatıştıktan sonra yakalanan Acilciler grubunun dört üyesinin Mersin Ağır Ceza Hakimi Halit Velioğlu' nun-katilleri olduğu açıklandı. 


İlk sorguları yapılan 
Mirza Turgut, Erdinç 
Dükal Mehmet Arı adlı 


Acilciler, Halit Velioğlu" nu Recep Gürgen'in vurduğunu ve bu eyleme 
Aysel öztürk ile Mehmet Arı'nın katıldıklarını açıkladılar.. 


Öte yandan Silifke'de önceki gün meydana gelen bombe atma ve banka soygunu olayları ile ilgili olarak dördü kadın 
12 kişinin gözaltına alındığı Göksü nehrinde bogulduğu sanılan Recep Gürgen'in cesediyle silah aramasının da devam ettiği emniyet yetkililerince bildirildi. 


SOMA'DA İKİ KİŞİ 


VURULDU 
Soma'da inşaatı sürmekte olan termik 


santralın santiyesine dün 


, gizlice giren MHP'li ko- 


mandolar iki işçiyi tabancayla vurdular. Hastaneye : kaldırılan işçilerden birinin işçi temsilcisi olduğu öğrenildi. 
Soma tren istasyonu civarında üslenen komandolar, önceki gün Termik Santral işçilerinden birinin yolunu keserek dövmüşlerdi. Bunun üzerine şantiyeden çıkan 40-50 kişilik bir işçi grubu istasyon önünde gösteri yapmışlardı. Gösteriye karışan bazı sahte solcuların da MHP'lilerin kaldıkları bir binaya bomba attıkları öğrenildi. 
Santral yetkilileri Soıua'da aylardır gerginliğin sürmesine ve yetkili makamlara sayısız başvuru- 


© Mersin Ağır Ceza Hakimi Velioğlu” nu öldüren Gürgen, polisle girdiği çatışma sırasında ırmağa düşerek boğulmuştu 


© Diyarbakır'da CHP'li bir avukat 


vuruldu 


© Tarsus’ da bir gazete satıcısı öldürüldü 


larda bulunmalarına rağ men bugüne kadar hiç bir güvenlik önlemi ` alın mamış olmasının saidırganları cesaretlendirdiğini belirttiler. 

GİRESUN CEZAEVİ BAŞGARDİYANI 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Giresun Cezaevi Başgardiyanı Hüsnü Yavuz, Ahmet Vargun isimli bir mahkum tarafından bıçakla ağır şekilde yaralandı. Yavuz kaldırıldığı Devlet Hâstanesinde kurtarılamayarak öldü. 
Giresun Savcılığı, cinayette kullanılan bıçağın cezaevine nasıl sokulduğunun araştırıldığını açıkladı. 

DİYARBAKIR'DA 
CHP'Lİ BİR AVUKAT 
VURULDU 

Diyarbakır'da ZHP eski il yönetim kurulu üyesi Avukat Umur Dicleli, 
+ »sabah Adliye Sarayı önünde saat 09.30 sıralarında iki kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. 

Açılan yaylım ateşi sonucu ağır yaralanan Avukat Umur Dicleli, Tıp Fakültesi Numune Hastanesinde ameliyata alındı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor 

TARSUS'TA BİR 

GAZETE SATICISI 

ÖLDÜRÜLDÜ 


Tarsus'ta dün sabah saat 05.00 sularında gazete paketlerini alarak Atatürk Caddesi Toras fi- 


rını yanındaki kulübesine gelen ve gazeteleri hazırlamaya başlayan Avni 
Koçak adlı gazete satıcısı motorsikletli iki kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. 

Avni Koçak açılan ateş sonucu aldığı yaralarilaolay yerinde can verdi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı 


Bu arada çeşitli suçların faili olarak "Devrimci 
Kurtuluş"! grubundan 10 
kişi yakalanarak gözaltına alındı. 


toplam 13 suçtan gözaltına alınan sanıklardan 6'sının suçlarını kabul ettikleri açıklandı. Emniyetçe yapılan açıklamaya göre, sanıkların eylemleri arasında şunlar yer alıyor: Tarsus Halk Bankası soygunu, banka ve bazı şahısların evlerine bomba atılması ve kurşunlanması, o öğretmenlerin evlerinin kurşunlanması, Adalet Partisi Tarsus 
İlçe Başkanının arabasmın yakılması, bir elektrikçi, dükkanının bombalanması. 


ANKARA'DA POLİSE 
ATEŞ EDEN İKİ KİŞİ YAKALANDI 


Ankara Yenimahalle 
Şentepe son durakta duvarlara yazı yazan bir grup kendilerine müdahale eden polislere ateş açtılar. Ölen ve yaralanan olmadığı çatışmada Du- 


rak Şahin ve Hüseyin Tas adlı kişiler polisçe yakalandı. o Yakalananların İşsizlik ve Pahalılıkla Mücadele Derneği üyeleri olduğu öğrenildi. Çatışmaya katılan diğer kişilerin kimliklerinin belirlendiği ve aranmalarına devam edildiği açıklandı. 


Bilindiği gibi daha önce de İşsizlik ve Pahalılıkla Mücadele Derneğinder bir grup 48 gasp ve soygun olayının sanığı olarak yakalanmışlardı. 


BAKIRKÖY'DE 
KOMANDO 
SALDIRILARI 


İstanbul'un Bakırköy Yıldıztepe Mahallesinde bulunan Arzum Pastanesine önceki gece saat: 05.00 sıralarında tahrip gücü çok yüksek bir bomba atıldı. Gece olduğu için pastahanede kimse- nin bulunmamasından dolayı can kaybı olmadı. 


Bu olaydan on dakika sonra yine aynı mahalle- de bulunan Süzer yazıhanesi ve çayhanesi kurşun yağmuruna tutuldu, Açılan ateş sonucu tüm cam ları kırılan kahvehaneye ayrıca Tİ.T imzalı bir mektup bırakıldı. Olaydan sonra kendisiyle gödüştüğümüz çayhane sahibi Nazmi Çavuşoğlu, çayhanesini kurşunlayanların komandolar olduğunu tahmin ettiğini, bırakılan T.İ.T imzalı mektupta "Bu çayhane- ye koministler geliyor, seni bir gün temizleyecegiz, şimdiye kadar öldürmedikse çocuklarına bagışladık" dendiğini belirterek bu tür olayları asla tasvip etmediğini ve tüm ülkede huzur istediğini belirtti. 


Belediye Başkanı Türk” ün iki oğlu da ırza geçmekten tutuklu bulunuyor 


MHP yanlıları Kaman'da bir ilkokul öğretmenini, karısının ırzına geçmekle tehdit ettiler 


© MHP'li öğretmen Aslan, MC döneminde Türkeş’ in yazısını derste okuttuğu için mükatatlandırılarak Milli Eğitim Müdürü yapıldığını anlatıp, övünüyordu 


KIRŞEHİR(ÖZEL) 
Kırşehir'in Kaman Ömerhacılı kasabasının Çiçekdağı köyünde öğretmen olarak çalışan 
MHP'li Turgut Aslan ilçeye her gelişinde mutlaka bir olay olmaktadır. MC döneminin Adıyaman 
Milli Eğitim Müdürü Aslan'ın yine bu ilçeye geldiği günlerden birinde buradaki bir okulda öğretmenlik yapan Turan Günder'e 'TİT' imzalı bir tehdit mektubu gönderilmiştir. 
KARINIZA TECAVÜZ 
EDERİZ 

Öğretmen Turan Günder'e gönderilen 'TİT imzalı ve kafatası mühürlü mektupta aynen şöyle denilmektedir; 

'Sayın Turan Günder. 
Hareketlerinize son verin. 
Dosyanız kabardı. Hakkınızda gelecek yeni bir rapor bardağı taşıran son damla olabilir. 

Bir öğretmenin karısına tecavüz etmek çok kolaydır. (Size de yapılabilir.) 

NOT: Doğru durmayanın hakkı tektir. Tekdirle uslanmayanın hakkı avradını, ..mektir." 

MHP YANLISI 
İLKOKUL HOCASININ 

VERDİĞİ DERS 

Yine kasabaya Turgut Aslan'ın gelişine rastlayan haftalardan birinde 
MHP yanlısı bir ilkokul öğretmeni öğrencilerine 'üç' sayısını Üç hilalle 


YAPILACAK İŞ 


Spor tesisleri ingaatı 


mıştır. 


3- Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beledi 4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin a) Yukarıda helirtilen geçici teminatını b) 1979 yılına ait, Ticaret Odası Belgesini c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte, plan techizat, mali durum teknik personel teahhüt beyannamesi ve C grubu Müteahhitlik karnesini ibrazla, ihale tarihinden önce 8.8.1979 günü mesai bitimine kadar yapacakları müracaatla verilecek iştirak belgelerini teklif mektuplarıyla birlikte 14.8.1979 salı günü saat 14.00 e kadar Incimen Başkanlığına makbuz karşılığında vermelidirler. 
5- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez ve verilen mektuplar geri iade edilmez. 


öğretmek için kartlar bastırmıştır ve dağıtmıştır. 
MHP'NİN AKTİF 
ÖRGÜTLEYİCİSİ 
MC döneminin eski Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Turgut Aslan, Belediye Başkanı MHP'li 
Mahli Türk'ün amcasının oğludur. MC döneminin bu pek hızlı müdürü seçimler arifesinde makam arabası ile Kasap meydanında nutuklar attığını, şimdiki Belediye Başkanının seçilmesinde büyük etken olduğunu kasaba halkı söylemektedir. Kasabadaki hemen hemen bütün olayların kışkırtıcısı durumunda olan Aslan, görev yeri Ciçekdağı olduğu halde her hafta Kaman'a düzenli olarak gelmekte ve burada MHP' 
nin örgütleyicisi ve planlayıcısı olarak hareket etmektedir. Yine ilçe halkının anlattığına göre bu MHP'li memur cuma günleri Kaman'a ve Ömerhacılı'ya gelerek MHP'nin görüşlerini yayan kurslar düzenleyip, belediye nin resmi aracı ile evine dönmektedir. 
"TÜRKEŞ'İN YAZISINI 
DERS KONUSU 
YAPTIM" 
Üçüncü MC'nin iktidara geldiği günleri hayal ederek kendini alabildiği- ne bir faaliyete kaptırmış olan Turgut Aslan kendi yandaşlarına şöyle böbürlenmektedir: "1, MC 


1.KEŞİF GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE GÜNÜ İHALE SAATİ 1-Yahya Kemal Mahallesi 


538.337.14 


KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


16.150.11 
2- Yukarda belirtilen yapım işleri 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl- 


İşte bu da ilkokuldaki gencecik beyinlere faşist 


propagandanın yerleştirilmesi. Bir öğretmen, öğrencilerine '3' rakamını öğretiyor! 


döneminde Adıyaman'ın 
Besni İlçe'sinde Türkçe öğretmeni idim. Türkeş' 
in bir yazısını ders konusu olarak işlediğim için mükafatlandırıldım ve Adıyaman Milli Eğitim Müdürü oldum" k 

Daha altı yıllık öğretmen iken Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Aslan, daha sonra görevden uzaklaştırılmasının intikamını da almaya çalıişmaktadıf. Yine bu öğretmenin MHP adına para topladığı da söylenmektedir. 

Kaman'ın Ömerhacılı kasabası Belediye Başkanı Mahli Türk. bu MHP yanlısı öğretmenin amca! 
oğludur. Mahli Türk "kasabada Belediyenin çeşitli araçlarını kendi partilerine bedavaya vermesi, yakınlarına belediyenin çeşitli yerlerinde iş bulması karşıt partiden olanlara iş yapmadığı gibi kasabada CHP'li olarak bilinen yurttaşların kahve 


14.8.1979 


ye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 


Salı 


bakkal gibi işlerine durmadan ceza yazmasıyla ve bu işyerlerinin kapatıldığı söylentisi yayarak çarşı halkın buralara gitmemesini sağlamasıyla tanınır, 

MHP'Lİ BELEDİYE 
BAŞKANININ OĞLU 
IRZA GEÇMEKTEN 

TUTUKLANMIŞTI 

Bundan bir ay kadar önce MHP'li Belediye Başkanı Mahli Türk'ün oğlu ÜGD üyesi Bahri 
Türk ve kardeşi Adem 
Türk aynı kasabadan 19 
yaşındaki CHP'li Hacı Emin Can'ı tabanca tehdidiyle kasaba yakınların- daki kayalıklara götürüp işkence ile ırzına geçmişlerdi. Olay kasabada büyük bir nefret uyandırmış ve basına da yansımıştı. 

Bu olaydan sonra ız düşmanı iki kardeş komando tutuklanmışlar ve Kaman Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmalarına başlanmıştı. 


15.00 


(Basın? 18445-710) 


20 Temmuz 1979 


Hikmet Çetin, 
Kıbrıs Türk toplumu yöneticileriyle görüştü 


HABER MERKEZİ 
Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet 
Çetin başkanlığında Kıbrıs'a giden heyet, dün Kıbrıs'Türk Toplumu yetkilileri ile bir toplantı yaptı. 

Kıbrıs Türk toplumu lideri Rauf Denktaş Meclis başkanı Oğuz Korhan, Başbakan Mustafa Çağatay ve Adadaki Türk Birlikleri Komutanı Korgeneral Necip Torumtay'ı ziyaret eden heyet, dün yapılan toplantıda ekonomik, sosyal ve teknik konuları ele aldı. 

Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin ayrıca bugün Kıbrıs harekatının yıldönümüyle ilgili olarak düzenlenen törenlere de katılacak ve yarın yurda dönecek. 

Öte yandan Kıbrıs Türk toplumunun Ankara temsilcisi Cemal Aşkın başkanlığında bir heyet, yine Kıbrıs harekatının yıldönümüyle ilgili olarak Başbakan Bülent Ecevit'i ziyaret edecek. Heyet ayrıca Genel Kurmay İkinci Başkanı Orgeneral Cemal Saltık'la görüşecek ve Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kabul edilecek, 


Mektupla öğretim kayıt yenileme işlemlerine 

23 Temmuz günü 
başlanıyor 


ANKARA(AA) 


Mektupla Öğretim Kayıt Yenileme İşlemlerine 
23 Temmuz günü başlanacak. Kayıt Yenileme İşlemleri 2 Ağustos günü- ne kadar sürecek. 


Mektupla öğretimin 
birinci yarıyıl dersleri 28 
Temmuzda sona erecek. 
Bu dönemin uygulaması 
28 Temmuz - 17 Ağustos 


tarihleri arasında yapı lacak. 
Öğrenciler 18-19 A- 


gustos günlerinde teorik sınavlara girecekler. 


Ece 


vit: 


Yılın yedinci ayına geldik, hala 


yardımdaneser yok” 


Başbakan Bülent Ecevit Taşkızak tersanesinde gon ninde bulunmak üzere Ís 


İSTANBUL(ÖZEL) 
ve beraberindeki bir heyet acak denize indirme töre- 


tanbul'a geldiler. 


Taşkızak Tersanesinde yapılan Tayfun Hücum botu, Karaosmanoğlu Tankeri ve J63 botlarını Bayan Evren, Bayan Ecevit ve Bayan Akmandor denize in- 


dirdiler. 


Ayrıca Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren tara- 


fından iki mayın gemisi kız 


ağa kondu. Jandarma Ko- 


mutanlığı adına yapılan bot da, Deniz Kuvvetleri komutanı Bülent Ulusu'nun yaptığı bir konuşmaylaJandarma Komutanlığına teslim edildi. 


Başbakan Bülent Ecevit 


, törende yaptığı konuş- 


mada "Ulusal savunmamızın ulusal sanayimize dayanması gerektiğini" savundu. Ecevit, ayrıca yılın 


7. ayına gelinmiş olmasına 


rağmen, dış yardım olarak 


henüz hiç bir şeyin gelmediğini söyledi. 
Çok sayıda davetlinin bulunduğu törenden sonra 


davetliler Taşkızak Tersane: 


si bahçesinde ağırlandılar. 


Sanayi Bakanı yarın 

, 
Tanzanya’ ya 

gidiyor 
ANKARA (ÖZEL) 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan 
Alp başkanlığındaki bir heyet Birleşmiş Milletler Uluslararası Kalkınma Örgütünun 
(UNIDO) düzenlediği "Yeni Ekonomik 
Düzen" konusundaki bir toplantıya katıl- 


mak üzere yarın Tanzanya'ya gidiyor. 


23-26 Temmuz tarihleri arasında Tanzanya'nın Arus- ha kentinde yapılacak olan toplantıda gelişmekte olan ülkeler arasınaki teknik işbirliği konusu görüşülecek. Özel olarak da 1977 Ocak'ın- da Yeni Delhi'de yapılan UNİDO toplantısında alınan karara uygun olarak Tanzanya'da yapılacak yardım ele alınacak, 


UNIDO Yeni Uluslararası Ekonomik 
Düzenin (YUED) bir öğesi olarak benimsediği gelişme yolundaki ülkeler arası teknik işbirliğinin sağlanması için çeşitli ülkelerde toplantılar düzenliyor. 
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında (Afganistan' 

ın Başkenti Kabil" 
de bu amaçla bir toplantı yapılmıştı. 
Bu toplantıda, Türkiye'yi İşletmeler 
Bakanı Kenan Bulutoğlu başkanlığındaki bir heyet temsil etmişti. S 


4 Filistinli tedhişçinin duruşması 
pazartesi başlayacak 


ANKARA (AA) 


Ankara Bübasan dört tedhişçinin duruşmasına Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Sıkıyönetim Mahkemesinde 23 Temmuz Pazartesi günü başlanacak 

Bu arada, Dışışleri Bakanlığı Enformasyon Mü- 


Doğu Karadenizli üreticiler kalitesine göre ürettikleri çayı ayırarak satıyorlar. 


Çay-Kur'un 150 bin ton çay yaprağı alması bekleniyor 


HABER MERKEZİ 


da stok edilmiş 


RİZE. 25 Hazirandan bu yana Çay-£ ele geçirdiler. 
Kur'un çay yaprağı alımları sürüyor. 


Bugüne kadarki süren alımlarda 50 bin ton çay yaprağı alındı. Ay sonuna kadar sürecek alım kampanyasında ise 
150 bin ton çay yaprağı alınması bek- 


leniyor. 


Öte yandan son on gün akaryakıt sıbelirten Çay-Kur yetkilileri, 'Bu sıkıntı yüzünden üreticilerden alınan çayların alım merkezlerinden fabrikalara taşınmasından güçlükler doğduğunu ve alımların etkilendiğini" söylediler. Yetkililer ayrıca akaryakıt sıkıntısının belli ölçüde giderildiğini ve önümüzdeki günlerde çay alım kampanyasının hızlanacağını be- 


kıntısı çekildiğini 


lirttiler. 


Rize Zirai Mücadele Karantina Müdürlüğü çay filizi güvesi ve beyaz sineğe karşı mücadeleye çağırdı. Rize zararlı beyaz sineğin yanında son iki yıldan bu yana çay filizi güvesinin geniş çay sahalarına yayıldığı ve verimi düşürdü-Müdürlüğü, bitkiyi yiyerek kurutan haşerelere karşı üreticileri mücadeleye çağırdı. Yetkililer ayrıca üreticilere beyaz sinek ilacının parasız, çay filizi güvesi ilacının ise yarı fiyatına verileceğini açık- 


bölgesinde narenciyeye 


gü görülüyor. Karantina 


ladılar. 


NİĞDE Aksaray İlçesinde ete zam yapıldı. Piyasanın devamlı yükselmesini ve kesimlik hayvan bulunmadığını ileri süren kasaplar, daha önce 100 liradan satılan etin fiyatını 120 lira yaptılar. 
Öte yandan Aksaray İlçesinde Belediye zabıta ekipleri bakkal dükkanların- 


5680 sa 
dergisi Yazı 
Mustafa 
mesinde 11 

Halkın S 


131. sayıları 


olan lerin basını 


mıştı. 


İstanbul 
Ceza Mahke: 


gılayamayac 


verdi. 


Halkın Sesi 
Yazı İşleri Müdürü 
Mustafa Tütüncübaşı 

beraat etti 


Tütüncübaşı, 
Toplu Basın Asliye Ceza Mahke- 


dürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FKÖ ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin NATO ve 
ABD ile ilişkilerinin ele alınmadığı belirtildi. 

Öte yandan Büyükelçi. 
liğe yapılan baskın sırasında ölen büyükelçilik şoförü Hasan Cemal'in cenazesi dün Mısır'a gön- 


400 kilo margarin yağı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
yılı Basın Yasasının 


30/2-3 maddelerine muhalefet etmekten yargılanan 


Halkır. Sesi 
İşleri Müdürlerinden İstanbul 


.7.1979 günü yapılan 


duruşmada beraat etti. 


esi dergisinin 107 ve nda Askeri Mahkemeyargılayamayacakları 


hakkında yazılan yorumlar ve Askeri Mahkemelerin bu tutumuna gelen tepkiler yayınlan- 


kanunsuz 


Toplu Basın Asliye mesi bu yazılarda "Askeri Mahkemelerin basın suçlarından dolayı basın mensuplarını yar- 


akları görüşü savunul- 


muş, belli bir mahkemenin belirli bir kararı hakkında mütalaa edilmemiştir"' diyerek unsurları oluşmayan suçundan dolayı Mustafa Tütüncübaşı'nın beraatine 


karar 


derildi. 

Mısır oBüyükelçiliğini basan dört tedhişçinin sorguları Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından dün tamamlandı. 

Filistinli o tedhişçiler, Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde oluşturulan, yeni bir mahkeme heyeti tarafından yargılanacaklar. 

Mahkemede, altı askeri hakim ile üç askeri savcı görev yapacak. 


FKÖ İLE YAPILAN 
GÖRÜŞMELER 


Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Metin Kuştaloğlu, bir yabancı basın ajansına atfen verilen haberleri yalanlayarak FKÖ ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin NATO ve ABD ile ilişkilerinin ele alınmadığını açıkladı. 


Kağıthane, Kemerb 


akr 


vermeyi kararlaştırdı 


© Kredinin 50 milyon dolarlık kısmı hemen ödenecek 


ME Türkiye'ye 
250 milyon dolar 


@ Norveç'ten 25 milyon kron gelecek e Almanya ile 380 milyon mark, İsveç ile 50 milyon kronluk anlaşmalar yapıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, dünkü toplantısında, IMF tarafından daha önce yapılan görüşmeler sırasında tespit edilen genel ekonomik politika hakkında ayrıntılı bilgi veren “Niyet Mektubu''nu inceledi ve öngörülen ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için Türki- 


ye'ye 250 milyon dolar 


çe o 
& 


ABU DABİ (THA) 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC" in Başkanı Mana A|, iba 
ABD dolarının Emi ğer kaybetmesi ve petrol pazarında büyük değişmeler olması halinde 


eş değerinde "Özel Cekme Hakkı (SDR)” sağlanmasını kararlaştırdı. 
IMF tarafından verilmesi kararlaştırılan 250 
milvon dolarlık stand-by kredisinin 50 milyon dolarlık kısmının hemen ödeneceği öğrenildi. 
Bilindiği gibi, IMF ile bu yılın Aralık ayında kesilen ilişkiler, uzun süren görüşmeler sonunda vyeniden kurulmuş, en son 


OPEC ülkeleri yaptıkları son toplantıda ham petrol fiyatlarına zam yapmıştı. 


Haziran ayı içinde Ziya Müezzinoğlu ile IMF Başkanı Jacgues de Larosiere 

arasında yapılan görüşmelerde "Niyet Mektubu''nun ana hatları tespıt edilmişti. Daha sonra bu ayın başlarında, Ziya Müezzinoğlu tarafından imzalanan "Niyet Mektubu”, özel bir kurye ile incelenmek üzere IMF" 
nin Washingtan'daki merkezine gönderilmişti. Bu 


Doların değer kaybetmesi üzerine 


OPEC olağanüstü bir toplantı yapacak 


OPEC, Petrol Bakanları- nın olağanüstü bir toplantı yapabileceğini açıkla- 
L 

Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanlığı görevini de yürüten Oteiba, ayrıca, ülkesinin ge- 


Heybetli” yi almak için iki emniyet görevlisi Hollanda” ya gitti 


ANKARA (AA) 
Geçtiğimiz mart ayında Sarıkamış İlçesinde Bülent Şeremez ile Yilkin Aksu'nun öldürülmesi olayı ile ilişkin hakkında gıyabı tutuklama kararı bulunan Hasan Heybetli'yi almak için iki emniyet Yörevlis dün Amsterdam'a. gitti. Ses sanatçısı Muazzez Abacı' nın nisanlısı olan Heybet- 


İSMAİL BÜYÜKBAŞ (İSTANBUL) Kağıthane-Kemerburgaz Caddesi çevresinde yaşayan 20 bine yakın yurttaş, pisliğe terk edilmiş durumda. Mahallenin ortasında bulunan bir sucuk fabrikasının yaktığı kemik kokuları etrafa hastalık saçıyor. Ayrıca mandıralara götürülen hayvanların yollara döktüğü pislik, günlerce caddelerde kalıyor. 
Bunlardan şikayetci olan mahalle halkı, pencerelerini kapalı tutup hapishane hayatı yaşadıklarını 


söylediler. 


Bu durumu bir kaç kez Belediyeye bildirip önlem alınmadığını ileri süren işçi emeklisi Ali Ön- 


başlıca şunları anlattı: 


"Şu gördüğünüz tozlu yollarda ' her gün hafriyat; 


' arabaları toprak taşır. Bu-arabalar sıraya dizildiği 


li bu cinayetlerle ilişkin olarak aranırken yurt dışına kaçmıştı. 
Heybetli'nin Uluslararası Adli Yardımlaşma Anlaşması gereğince Türkiye'ye iadesi bir süredir Türkiye ve Hollanda makamları arasında görüşülmekte idi. Bu konuda varılan anlaşma gereği Heybetli'ninTürkiye'ye iadesi kararlaştırıldı. 


Eşref Eren: 


Başka çare yok. Yediğimiz toz içtiğimiz 


günü böyleyiz." 


Mahalle halkı: "Belediye, başkasına asyalt, bize ise dirsek gösteriyor. Biz insan değilmiyiz?" 


lecek yıl petrol üretimini yükseltmesi olasılığının da bulunduğunu belirtti, fakat bunun hangi tarihte ve ne miktarda olacağını söylemedi. 


Oteiba, yaptığı açıklamada, "Petrol ödemelerinin yapılmasında kullanılan doların değerini kaybetmesini sürdürmesi halinde OPEC'i olağanüstü bir toplantıya çağırabilirim ya da diğer bakanlardan bu konuda öneriler bekleyebilirim" dedi. 


Bir OPEC ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri günde 1, 8 milyon varil petrol üretiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin günde 2,3 milyon varil petrol üretme kapasitesinin olduğu bildiriliyor. 


"Günde üç dört kez yolu suluyorum. 


toz. Allahın 


urgaz halkının yediği toz içtiği toz 


zaman, eksozundan çıkardığı duman ile döktüğü toprak evlerimizin içine kadar girer. Bu yetmiyormuş gibi, bir de mahallenin "ortasında bulunan: bir sucuk fabrikasında yakılan kemik dumanları bizi içerden dışarı çıkarmıyor. Ayrıca mandıralara götürülüp getirilen hayvanların yere döktüğü pislik günlerce ortalarda kalıyor. Bu durum etrafta ko- 


kuyu hiç eksik etmiyor." 


Eşref Eren adlı mahalleli de, "Günde dört kez yolu suluyorum, başka çare yok. Yediğimiz toz içtiğimiz toz. Allahın günü böyleyiz. Benim anlamadığım bir nokta, bu Belediye niye ayrım yapıyor? Başkasına asfalt, bize ise dirsek gösteriliyor. 
Biz insan değil miyiz, oy istedi, oy verdik" dedi. 


arada "Niyet Mektubu" 
nda yer alan hükümler gereğince yüzde 80 oranında devalüasyonla, bazı KİT ürünlerine zam yapılmıştı. En son olarak da 
IMF Yönetim Kurulunun “Niyet Mektubu"'nu görüşmesinden bir gün önce tekrar bir devalüasyon kararı alınmıştı. 


NORVEÇ'LE YARDIM 
ANLAŞMASI 
İMZALANDI 


IMF Yönetim Kurulu 
“Niyet Mektubu'"'nu onaylarken, Norveç'ten sağlanacak 25 milyon kronluk yeni krediye ilişkin anlaşmanın da varın Ankara'da imzalanacağı öğrenildi. Mayıs ayı sonunda yapılan OECD toplantısında Norveç, 
Türkiye'ye toplam 71 
milyon dolar yardım vapmavı taahhüt etmişti. 


Almanya ile Bonn'da imzalanan anlaşma ile on yılı ödemesiz olmak üzere otuz yıl vadeli ve yüzde iki faizli 380 milyon mark sağlanmıştı.' 
Aynı gün Ankara'da para fe edilen bir anlaşma ile de İsveç'ten 30 milyon. 
kronluk kredi sağlandı. 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'le, İsveç Ekonomik İşler Bakanlığı Genel Müdürü Bertil Lund tarafından parafe edilen anlaşma Türkiye'ye 
sekiz yıl ödemesiz, 16 
yıl vadeli ve yüzde 5,5 faizli 50 milyon kron verilmesini öngörüyor. 


Yarın Norveç'le yapılacak anlaşmayla Türkiye'nin anlaşmaya vardığı OECD ülkelerinin sayısı dörde yükseliyor. Türkiye ilk anlaşmayı İsviçre ile yapmıştı. İtalya'yla yardım anlaşmasının bu ay sonunda ya da gelecek ay başında imzalanması beklenivor. 


Türkiye, islam 
Kalkınma Bankası ile 309 milyon dolarlık anlaşma imzaladı 


CİDDE (THA) 

Türkiye, petrol harcamalarını karşılamak üzere İslam Kalkınma Ban kasından 309 milyon dolarlık kredi almak için dün Cid- de'de bir anlaşma imzaladı. 

Suudi Arabistan Haberler Ajansının bildirdiği- göre anlaşma, Türkiye Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu ve TPAO Başkanı İsmail Ertan ile Suudi Arabis- 


tan Merkez Bankası Başkanı ve Devlet Petrolleri İşletmesi sında 


Başkanı imzalandı. 


ara- 


Aydınlık Ej 


(açıkça 45 


Körebe 


İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, bugüne kadar bu makama gelmiş yetkililer arasında, anarşi konusunda en düzgün tavrı alabilmiş anarşinin kaynağına gitme konusunda cesaretli adımlar atabilmiş bir bakan olarak göründü. 

Televizyondaki açık oturumda da TRT'yi ve basını uyarmakla "katillere rütbe vermeyin, bun ları ülkücü, devrimci gibi soylu isimlerle rütbelen. 
dirmeyin, katile katil deyin" demekle halkın yüreğini de bir parça serinletebilmişti. 

Bununla birlikte bakan Güneş'in, aynı açık oturumda söylediği bir sözü "kaynak tartışmasına girmek istemiyorum" sözünü tartışmak isti yoruz. 

Kaynağını tartışmadan araştırmadan anarşi nasıl önlenir? 

Hükümetin elinde sihirli değnek mi var ki, kaynağını bilmeden iç savaş kışkırtıcılarını yakalayacak? 

Kaynağını araştırmadan anarşiyle: başetmeye çalışmak körebe oynamak gibi birşey. 
Zaten Ecevit hükümetinin başından 

yaptığı da bu Anarşi ile körebe oynamak. 

Üstelik öyle bir oyun ki, anarşinin bir kaynağı, ebenin kanatları altına saklanmış, öbür kaynağı da ana muhalefet partisinin kanatları altında. 

Körebe de bunu bile bile elini havada boşluğa sallayıp anarşiyi yakalamaya çalışıyor. 

Şu artık suçları paçalarından dökülmeye başlayan MHP'nin haline bakınız. Bir cinayet şebekesinin kolları, bacakları, bütün vücudu ortada, boş yere kafasını saklamaya çalışıyor. Siz de"beyninin nerde olduğunun, neye benzediği- nin tartışmasını yapmam" diyorsunuz. 

Kafasını AP'nin yardımıyla, büyük basının yardımıyla saklamaya devam ediyor. 

MİSK binasında patlayan bombanın kendi imalatları olduğu belli olmuş, bombayı patlatan 50-60 MHP'li tarafından polisin elinden alınıp kaçırılmış, Bakırköy İlçesinde silah ve suçlu bulunduğu için askeri savcılık bu partinin kapatılması isteğiyle Yargıtay Başsavcılığına başvurmuştur. Suçluların avukatlığını yapan biri, ruhsatsız silah taşımaktan tutuklanmış, ırza geçmekten sanık olanlar "konuştu" diye şeflerini şişlemişler. Maraş davasında tanıklar katilleri tek tek teşhis etmeye başlamış. 

Bunlar iki gün içinde olup bitenler, AP'nin 


beri 


yayın organı Son Havadis, tek satırla söz etmiyor. 


Ne Demirel'den ne AP Genel Merkezinden tıs yok. Hâlâ "kim kimi öptü" tartışması. Tercüman'da MHP'nin suçları kenarın kenarına atılmış. MİSK'te patlayan bomba olayı ise öncelikle MİSK'in yalanlaması şeklinde verilmiş. 

Hele hele genel yayın müdürü ve başyazarının bu cinayet şebekesi tarafından öldürüldüğü açığa çıkan Milliyet haberlerini iyice küçültmüş Köşe yazarları Mümtaz Soysal, Mehmet Ali Ağca nın basına tanıtılmasına karşı çıkıyor. 

Bakan da "'kaynak tartışmasına girmem" deyince, kaynak meydanı boş buldum sanıp başlyor yaygaraya: "İktidar demokrasiyi de katletti" Türkiye'de ilk defa oluyor, Polis MHP Genel Merkezini bastı. (MHP'nin yayın organı Hergün'ün 19 Temmuz tarihli başlıkları) MHP Genel Merkezi için arama kararı çıkarıp arayan sıkıyönetim, Hergün'ün manşetinde polis oluveriyor. 

Anarşinin sırtını Sovyetler'e dayamış, Doğu Berlin'den emir ve talimatlarla iç savaş kışkırtıcılığını yürüten kanadı ise CHP'nin kanadının altına girmiş, kıs kıs gülüyor. 

İki büyük parti ellerini bıraksa, iki sarhoş da devriliverecek. 

Halk, hükümetin gözündeki bağı çıkarıp, şu körebe oyununa artık bir son vermesini bekliyor. 


5 yeni ilçe örgütü daha kuruldu 
TiKP' nin örgütlendiği 


ESKİŞEHİR 


Amerika uçamaz 
Rusya geçemez! 


ilçe sayısı 62’ ye yükseldi 


ANKARA(ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan 5 ilçe örgütü ile ilçe örgütü sayısı 62'ye yükseldi. TİKP yıl sonu na kadar 100 ilçede örgütlenmeyi hedeflediğini açıkladı. Son olarak ör gütlenen ilçelerin yönetim kurulları şu isimler- den oluştu: 

Gaziantep Merkez İlçe Yönetim Kurulu: 

Seyfi Alkan (Başkan esnaf), İmam Harman (iş çi), İbrahim Yiğit (mo bilyacı), İzzet Özcan (iş- 


Milli Bağımsızlık ve Birlik Toplantısına katılalım! 


Konuşmacılar 


DOĞU PERİNCEK 


(TİKP Gene! Başkanı) 


Ahmet Karatepe 
(TİKP Eskişehir İl Başkanı) AŞIK DEVRANİ 
DOĞAN KARABAYIR 
Halk oyunları" 
Aydınlık Korosu 
21 Temmuz Cumartesi @ Saat 20.00 
Arı Sineması ESKİŞEHİR 


TÜRKİYE 
İSCİ KÖYLÜ PARTİSİ 


çi), Cemil Yıldırım (ma: rangoz) 

İslahiye İlçe Yönetim Kurulu 

Sefer Baykuş (Başkan -işçi), Mustafa Tatarhan (köylü), M.Ali Tokur (iş çi), Mustafa Köse (köylü) Hannan Özdemir (işçi) 

Pazar «Rize İlçe Yöne tim Kurulu 

İbrahim Aydın (Başkan-emekli öğretmen), 
Reşit Şahinbaş (köylü), O.Ortay Baltalişçi), Öz can Şahinbaş (köylü). 
Mustafa Savaş( şoför) 

Denizli Merkez 
Yönetim Kurulu: 

Muammer 
(Başkan-esnaf) Sinan Demirdöver (işçi), Ah met Yüksel (esnaf), Mehmet Yapışkan (köylü), 
Serap Akgün (öğrenci) 

Kayseri Merkez İlçe 
Yönetim Kurulu 

Halil Duran (Başkan- işçi), Veysel Demir (iş çi), Zeki Ok (kitapçı), İsmail Demirci (işçi), Os man Boztürk (fotoğrafçı) 


Öymen Sosyalist Enternasyonal 
Toplantısı için 

r 
Stockholm’ e sigi gitti 

ANKARA (AA) 

Millet Meclisi Başkanvekillerin- 
Ankara Milletvekili 

Öymen, Sosyalist 

Enternasyonal üst düzey yöneticileri toplantısına katılmak üzere dün uçakla İsveç'in başkenti 

Stockholm'e gitti Stockholm'de başlayacak ve iki gün sorecek toplantıda "Dünya Barışı ve demokratik sosyalizmin sorunları''nın tartışılacağı öğrenildi. 


İlçe 


Demirci 


CHP 
Grup den 
Altan 


20 Temmuz 1979 


sanat *edebiyat 


NEDEN AYDIN 
SORUMLULUĞU? 


Sanat Emeği yazı kurulu üyelerinin pek iyi bildiği dillerde ya- 


ÇAR ÇAMANI 
DİŞ BİLERMİŞ 


Bu dağlar benim dağım değil mi göller dağların. 

Kim demiş ceylanlar sevilmeyecek gülçiçeği açamaz 

ayva eremez diye 

nasıl söylemem direniş türkümü nasıl sevemezmişim 


Akdeniz Oyunlarına hazırlıklar sürerken... 


Sporcularımız 
Akdeniz Oyunlarına katılan sporculara hediyeler dağıtacak 


ANKARA (THA) 


« Yugoslavya'nın Split kentinde 


rünlerimizin tanıtımı sporcularımız tarafından Yapılacak. 
Dağıtılacak hediyeler arasında 


Ceza Kuruluna verilen Milli Boksör 


“Sipahi: 


"Medeni ölçülerde kızlarla arkadaşlık etmek suç mudur?...” 


ANKARA (THA) 


“Yeri geldiğinde uygar ve çağdaş bir insan oldu- 


i i buğdayımı çeltiğimi lacak Akdeniz Oyunları'nda Sümerbank k ları Türk Motit- k - 5 i Yavuz Çekirge yınlandığını duymadıklarını, bil- PRY ie ë Yporeularımız diğer ülkelerin spor- leriyle süslü Baki Oymali SALAR ve k ROK as yapılan Bul umuzdan söz ediyoruz. 
mediklerini sanmıyorum, Aydın vorda laimin ür mu katlar ak cularına, çay, rakı, votka, likör, ü- çanaklar da bulunmaktadır. Bu- en KROSA VRTY, ald kl nsanların bazı ölçüler i-È Ni a r a züm, incir, fındıkfındık ezmesi, nunla beraber sporcularımız Fede- sında, odasna kadın aldıkları çinde, bazı kişilerle ilişgeçinen ameng Ken onlar, alın terim prinçler... şarap gibi belli başlı ürünlerimizi rasyon Amblemlerini belirten A- gerekçesiyle Ceza Kuruluna | Kiler kurması ayıp mıdır? 
Nsirkiva İçi or... klar, a k ve 15 bi D i illi ö Türkiye, içinde bulunduğumuz progira lm ha nanl Fopliyamezmiim en cepa al GEARI Müdür- tasa yali TAKMA Se verilen Milli. yemeden Arkadaşlıkları skandal ofırtınalı dönemde bir ceviz kabuğu ıl nasıl?... lüğü'nün Gümrük ve Tekel Bakan- „Eon bu yapılanlar Akdeniz Tonay Sipat; leee içinde larak nitelendiriyorsak ibi sa z tığı ile Turizm ve Tanıtma Bakan- ülkeleriyle olan aosiiuğun liş- , nara! uygar Olçu i i i Lir İN gibi sallanır dururken aydınlara da Sanat Emeği,tüm demokratla- e Ya Yalta) BYE DE E amiri T e E E bie E A lık ME bir diyeceğim yok" dedi belli sorumluluklar düşmektedir. valti isi Lor, M1 ag yap. 
RA rın sanat ve kültür dergisi olmak suç ise cezamı çekmeğe hazı- d Elde tabanca, birileri adına adam isti bu d Ituda adıml. Meğersem p A Öte yandan Ankara EY GL istiyor ve bu doğrultuda adımlar Se Bileği rım” dedi. Belediye Gençlik Kulübü öldüren gençliğin küçük bir gru atmak istiyor. Yine dört dörtlük çar çamanı(1) diş bilermiş beni bu, tüm Türkiye gençliği elde ta- pi yore diş göstermiş, Bütün ilişkileri BOks, Şubesi Başkanı Seid EŞ TR tümceler, terimler kullanılıyor. Bu am Shi i Pl zai Birgün'de"'Olayın çare ; > EAE ece güneşi boğmuş gibi medeni rgu. al banca birini © vuruyor biçiminde e pi gece güneşi boğ muş gi ölçülerde değerleri erisir dal tümcelerin ve sözcüklerin ardında Ay tutulmuş. tuttuklarını ifade ( pıtılmasına yârdımcı olan 


TRT'nin yaptığı gibi "sol görüşlü bir genç, sağ görüşlü bir genç" terminolojisinin aldatıcı şemsiyesi altına sığınmak ,bu dönemde tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Her türlü olayı açmak, halka güvenerek tartışma ve bu tartışma ortamını yaratmak için mücadele etmek artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
Aydınlar, kendilerine düşen bu sorumluluğu kavramaz, on yıllık, yirmi yıllık fikirlerle yetinmeye devam ederlerse maceracı, faşist unsurların yetiştiği ortam varlığını sürdürmeğe devam edecek ve daha fazla kan dökülecektir. Aydınlardan beklenen, eski fikirlerine yeni kılıflar aramak yerine, fikirlerini dünyanın gelişme çizgisine" uydurup her yıl hatta her ay yeniden gözden geçirmeleri, kemikleşmiş düşünce kalıpları yerine araştırmaya dayanan daha esnek tavırları benimsemeleri ve herşeyi açıkça tartışmaktan kaçınmamalarıdır.Bugün Türkiye'nin koşulları bunu gerektiriyor. Aydının sorumluluğu da burada ortaya çıkıyor. 


“Güzel sözlerin ardına gizlenmek” 


Sanat Emeği dergisi 17 Tem- 


ne amaçlar yatıyor, merak ediyor insan. Ne diyorlar? "..tüm demokratların sanat ve kültür dergisi...” Peki,bu hangi tür demokratlık? Yazarlarının akıl hastanelerin- de süründürüldüğü, çalışma kamplarında hela temizletildiği bir ülkenin yazarlar birliği sekreterinin “Boğazın Renkleri ' adlı yazısını basan "tüm demokratların sanat ve kültür dergisi", neden, fikirleri için ülkelerinden kovulan, parazit damgası vurularak, görevleri ellerinden alınarak yavaş ölüme terkedilen yazarlardan, demokratlardan hiç söz etmiyor? Sanat Emeği, ardına saklandığı güzel sözlerle neyi amaçlamaktadır? Namuslu aydın olmadan demokrat olunamaz. 


“Edebiyat Cephesi” 


“Edebiyat Cephesi adlı derginin haziran sayısına şöyle bir göz gezdirince Çekoslovakya Yazarlar Birliği Başkanı Jan Kozak'ın Türkiye'ye geliş haberine takılıp kalıyorum. Aynı yazının üst tarafında Nasrettin Hoca şenliklerine katılacak olan bir Sovyet yazarı hakkında bilgi veriliyor. Diğer sayfalarda Sofya'da yapılan,yazarlar toplantısına katılan Bulgar yazarların demeçleri yer alıyor. İlk ağızda akla gelen şey: Acaba bu Edebiyat Cep- 


Gelin görün anam şu rezilliği Rus tankları dayanmış boy boy Kamboç kapılarına. 


gel canım gel 

göğsümde saklarım seni 

kahırla takılmış süngü olurum 

istersen 

savaşkan toplara sürülmüş 

dokunsan gürleyecek 

patlamaya hazır mermi olurum 

yeter ki sen dile, 

istersen yürürüm 

ağzım kurşun küfür dolu 

dikilirim çarın karşısına 

nasıl aldımsa seni ayının elinden 

aynen öyle alırım aslanın ağzından, 

Kamboç halkının kızıl meyvesi ekmeği aşı köyü kenti malı melalı namı namusu. 


İdris Şardağ 


(1) Karadeniz yöresinde iri köpeklere takılan ad. 


ülkü Bartınlıoğlu 
Avrupa'da 


p N a -R eN 
30 Ağustos Kulübü Gençtakımı : taraftarlarla.. 


30 Ağustos Kulübü Başkanı Kadir Yıldırım: 


"Amacımız her yaştaki gencleri kötü alışkanlıklardan alıkoymak ve spor yaptırmaktır” 


SPOR SERVİSİ 
Amacımız; "Her yaştaki gençlere spor yaptırmak, gençliği tüm kötü 


A ve genç takım olmak üzere iki takımımız var. Genç takımdan yetişen futbolcuları A takımına alıyoruz. 


Kaldı ki 


di... 


rılmadık. 


eden Tuncay 
"Yener Durmuş ve ben her medeni insan gibi iki kız arkadaşla tanıştık;.. 
yöneticilerimizin gözü önünde birlikte yemek yedik. Bizden Bayrak ve Rozet istediler, Odaya bunları almak için çıktık. Bunu yöneticilerimiz de biliyordu ve beraber çıktığımızı gördüler. Hemen sonra da geri indik. Kızları evlerine bırakıp döndük. Otel- de ne bir baskın, ne de bir skandal meydana gel- 


Kafileden de hiç ay- 


Boks (o Federasyonudur. 
Anlamadan, dinlemeden açıklama yapmak ve iki gencin spor hayatlarını söndürmek, büyük haksızlıktır. 


Sipahi 


Eğer bir suçlu varsa bu federasyonun kendisidir. o Sporcusunu eğitmeyen kişilerden sandalyeye oturtularak hesap sorulmalıdır. 


“Kafile başkanı olup yurt dışında hava atmakla bu işler çözümlenemez" diyerek "Türk 
Boksunu bu hale sokanlardan hesap sorulmayacak mıdır?"' dedi, 


Aidat ödenmeyince 


Judo ve Tekvando Federasyonu Uluslararası Federasyondan 


ANKARA (THA) 


Judo ve 


Tekvando 


çıkarıldı 


do Federasyonun aidatı- nın ödenmsine izin vermedi. 


Federasyonu, uluslararası 


Tekvando Federasyonun- 


dan çıkartıldı. 


Gençlik ve Spor Ba- 


Bu nedenle Judo ve 
Tekvando Federasyonu“ 
da uluslararası Tekvando Federasyonunudan çı- 


muz 1979 tarihli sayısında “mili- er J: Aci t vi k alışkanlıklardan alıkoymak , topluma oradan da diğer .amatör kulüplere ve- kanlığının bu daldaki faa- (o kartıldı. 
tan arkadaşlara" sesleniyor. hesi' dedikleri ne cephesi sorusu. sağlıklı yararlı kisiler 'olarak yetiştir- riyoruz. liyetlerin yasaklanmasını . 3 
Bütün dergi, Doğu Avrupa ile ilgili | | gra | mek ve futbol kabiliyeti olan On haftadır gençlerimiz, Feriköym istemesinden sonra Be- Alınan karar gereğince A z yazılarla dolu. Övgüler, barış me- gençlere tecrübe kazandırıp futbolu- Kulübünün düzenlediği "Abdi İpekçi den Terbiyesi Genel Mü- de hiç bir Türk sporcu "Swaladığımız konulara karşı- sajları, vb. vb. s. jeje muza katkılarda bulunmalarını sağ- Futbol Turnuvası''nda mücadele edi- dürlüğü de iki yıldan bu uluslararası yarışmalara lıklar getirmek, bu konularda i ödülü kazandi lamaktır'' diyen 30-Ağustos Spor yorlar. Gençlerimizin bu turnuvadaki yana uluslararası Tekvan- ` katılamayacaktır. 
sürekli çalışmalar yapmak, çe- i Klubü Başkanı Kadir Yıldırım kulüp- "önce Dostluk sonra Yarışma" anla- 


şitli ülkelerin bu alandaki deneyimlerini aktarmak..” ~ 


Yazıda,militan sanat mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiği üzerinde duruluyor ve sendikalarda ve işçi kuruluşları arasında etkin bir tartışmanın varlığından söz ediliyor. Bunlar hep güzel sözler. Dışardan bakıldığında da pek çekici, heyecan uyandırıcı. Oysa Sanat Emeği, Sovyet Yazarlar Birliği Sekreteri Federenko'nunbir yazısını ilginç bulup basarken okuyucusuna verdiği sözleri tutmuyor. Namuslu aydın tavırlarını benimsemiy or. Sanat Emeği,madem Sovyetler Birliği yazınıyla ilgileniyor, neden bu konuda bir araştırmanın içine gi- 


rip dergiye yazı yollayan aydın- ; 


lardan araştırıcı yazılar istemiyor. 
Derginin yazı kurulu üyeleri Sovyetler Birliği'ni pek yakından tanıyan kişiler. Sovyetler Birliği'nde kökleri iki yüz yıl öncesine kadar giden bir yeraltı yazını bulundugunu da pekala bilirler, Özellikle bu yeraltı yazınının 1960 yıllarından sonra iki kamyonu dolduracak kadar yapıt ürettiğini ve bu yapıtların bir çoğunun Batıda, 


“ Edebiyat Cephesi'madem Doğu Avrupa ülkeleri yazınıyla bu kadar ilgileniyor ve bu ilgisinin TYS tarafından desteklendiğini gösteriyor, öyleyse neden hiç Çekoslovakva'da parklarda kağıt toplayan yazarlardan söz etmiyor, Doğu Almanyadan kolundan tutulup fırlatılan yazarların neyle geçindiklerini araştırmıyor ve okuyucularına bu konuda bilgi vermiyor. Öyle bir ülke düşünün ki, yazarlar sendikası yayın organı ülke dışında basılıyor, en değerli yazarları yapıtlarını basan yayınevi bulamıyor. Çekoslovakya'da EDİCE PETLİCE yöntemiyle dağıtılan binlerce yapıt dururken ve Türkiye demokratikleşme krizleri geçirirken. Edebiyat (o Cephesine düşen görev Jan Kozak'la görüşecek alan TYS üyelerini bu konuda aydınlatmak olmalı diye düşünmeden edemiyor insan. 'Edebiyat Çephesi" dergisinin en azından demokratik bir cepheden yana olduğunu kanıtlayan yazılara bundan böyle yer vereceğini ve özellikle polısiyemetodlarla susturulan Doğu Avrupa aydınlarını, okuyucularına tanıtmaktan çekinmeyeceğini umuyorum. 


Ingiliz pop şarkıcısı 


ELTON 
JOHN 


RUSYA'DA 


Geçtiğimiz 
Mavıs ayında 


Rusva'va siden 


İngiliz pop sarkıcısı Elton 
John 10 sün 


süren bir dizi konser 


Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uzman grafikerlerinden Ülki Bartınlıoğlu'nun yurt dışındaki tanıtma büroları için yaptığı afiş ve broşürlerin kendisinin haberi olmadan Belçika'daki bir yarışmaya sokulduğu ve iki dalda da "birincilik" ödülü aldığı bildirildi. 


THA'dan  açıklandığına göre Bartınlıoğlu'nun ödül alan afişi, Karagöz-Hacivat motiflerinden yararlanarak çocuk yılı için yaptığı bir afiş, broşürü ise İstanbul kentinin tarihi ve turistik yerlerini tanıtan, çok sayıda renkli fotoğrafın grafik bir anlatımla kullanıldığı bir broşürdür. Sanatçının afişi, "Uluslararası Çocuk Yılı 1979-Turkey"' ibaresiyle Avrupa'nın tüm ülkelerindeki duvarları süsleyecek, 


Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim ve İç Mimari ibölümü mezunu olan Bartınlıoğlu, ilk kez fotoğraf ve motifle birlikte anlatım tekniğini denediğini, bunun uluslararası çapta değerlendirilmesinden son derece mutlu olduğunu belirtiyor, "Afişte tüm dünya çocuklarına mutlu bir gelecek simgelemeye çalıştım. Bu yorumumda amacıma ulaştığımı, aldığım birincilik ödülü ile anladım"' şeklinde konuşuyor. 


Afişlerin uluslararası bir beğeni kazanması üzerine Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, baskı sayısını 500: bin'e çıkartarak tüm Avrupa bürolarına göndermeyi kararlaştırdı. 


Proleter 

Devrimci 

Aydınlık 
SECMELER | 


1969.1970 


Bu derleme, proleter devrimci hareketin 1969—1971 yıllarında sürdürdüğü ideolojik ve siyasi mücadelelerin en önemli belgelerinden oluşmaktadır. Proleter Devrimci AYDINLIK, İşçi-Köylü ve Türk Solu dergilerinde yayınlanan yazılar, bu dönemin tarihine ve proleter devrimci hareketin geçmişine ışık tutmaktadır. Mihri Belli revizyonizmine ve maceracı- 


lerinin kuruluş çalışma ve sorunlarını şöyle anlatıyor: 

"Kulübümüz 1974 tarihinde adını aldığı 30 Ağustos günü kuruldu. Halıcıoğlu Belediyesinin .Haliç kenannda-n ki kulübelerinden birini kiralayarak faaliyete geçti . Sadece kendi imkanlarımızla aramızda topladığımızparalarla bu güne geldi. 

Halen bir kulüp lokaline sahip olamadık. Kahvehanelerde toplanarak sorunlarımızı tartışıyor ve müsabakaların «değerlendirmelerini yapıyoruz. 
Antrenmanları geceleri yollarda kros 

ve boş arsalarda kültür -fizik yaparak sürdürüyoruz. 

Kulübümüz sporcularının en iyi tarafıda kahve oyunları ve sigara alışkanlıklarının olmamasıdır. 


yışını tüm Feriköy camiası ve diğer kulüpler ilgi ve takdirle karşılamaktadır. Bu müsabakalarda şimdiye kadar hiç sarı veya kırmızı kart gören olmadı, bundan sonrada olmayacak. 
15-16 yaşlarındaki gençlerimiz: bu turnuvanın kupasını alacaklar buna inanıyorum. 


Kulümüz A takımı 1977 yılında "Okçu Yücel" turnuvasında centilmenlik,bu seneki "Dünya Çocuk Yılı" turnuvasında da centilmenlik kupalarını alarak amaç ve tutumumuzu ortaya koydular. Gençlerimiz de ağabeylerinin yolunda ilerliyorlar. 

Bundan sonrada kulübümüzü daha ileri götürebilmek için semt sakinlerinir ilgisinibekliyoruz"' 


Kas yapan ilaçlar: Anabolika 


Spor Servisi 


Doping'den bahsedil diğinde, akla ilk gelen şu oluyor: "Daha hızlı, 


daha sürekli", Gerçekten bu kanı, kan dolaşımını ve merkezi sinir 


sistemini etkileyen ilaçlar sözkonusu olduğu zaman doğrudur. Al- 


Halk Koşusunun dördüncüsü Ankara'da başlıyor 


ANAKAR (AA) 
Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulü- bu tarafından düzenlenen 
4, Halk Koşusu bugün Balgat'ta yapılacak. 
Balgat Ziya Bey Caddesi üzerindeki 


Ankara 


man spor Birliği, Uluslararası Ökmpiyat Komitesi: gibi, yasak ilaçları gösteren bir liste yayın- 


ladı. 


Amphetamin konusunda son sayımız da yayın yapmış ve yan etkilerini incelemiştik. 


Her sporcu koşmuyor, bisiklet sürmüyor veya yüzmüyor. Her atletin meselesi en hızlı koşmak veya dayanık- 
Tık göstermek değildir. 
Bazıları da halter kaldırıyor, gülle atıyor Diğer nin bazı spor dallarında olduğu gibi bunlarda da büyük güce ihtiyaç var. 
başarabilmek için doğanın verdiğin- den daha fazla güce ihtiyaç var. Düzenli bir beslenme planı bunun için yetersiz. kalıyor. 


Bunları 


Ne yapmak gerek o 


ONuuuc saat 11'de başlayacak koşuya yüzlerce Balgatlınin katılması bekleniyor. 

Belediye Spor yetkilileri yarışmaların halk tarafından ilgiyle karşılan- 


lisenin dığını belirttiler, 


vücudunun özellikle erkek hormonlarının ürettiği doğal hormonlarının benzeridir. Bu hor- 
X monlar, az sayıda da olilaci sa kadınlarda da bazen görülüyor. 

Anabolika, sadece protein üretmekte. etkili olmuyor. Yan etkisi nedeniyle de kadınlarda örneğin sakal ve bıyıkçıkmasına, seslerinin kalınlaşmasına ve kaslarının erkeksi gelişmesine yolaçıyor. Anabolika'nın bu yan etkisiönüne geçilmesi sözkonusu değil. Ayrıca ilaç kadınlar üzerinde psikolojik etkilerde de bulunuyor. 

Alman Spor Bilimi 
Federal (o Enstitüsünce doping tahlili ile görevlendirilmiş Prof. Dr. 
Manfred Donike şöyle diyor: "Ben şu görüşteyim; 20-30 yaşları ara- 


verdi, Şarkıcının başta Leninsrad ve Moskove olmak 


halde? Daha fazla güç kazanmak, bunun için de Anabolika yutmak. 
Bu ilaçlara adale yapan ilaçlar da denmekte. 
Doping yasak listesinde Anabolika ilaçları, kan dolaşımını hızlandıran ilaçlarla eş tutulmaktadır. 

Anabolika nedir, et-« kileri nelerdir? 

Anabolika, sentetik olarak yapılan, insan 


lığa karşı yürütülen iki çizgi mücadeleleri, Türk Solu ve AYDINLIK dergilerindeki 
AA bölünmelerin temelini oluşiizere çeşitli di e a 

iği * lar... u Perinçek'in bu ren Mende verdiği dönemi değerlendiren geniş onserlerin önsözüyle. 


Rus gençliği tarafından büyük coşkuyla izlendiği bildiriliyor. rag 
Resimde Flton John 
Rusya'daki 5 
konserleri 

sırasında görülüyor. 


sında normal ve sağlıklı bir genc adam dıştan 

etkilemeden, vücuaunana gerekli hormanları üretebilir durumdadır. Bu hor mon seviyesi antrenmai. 
ve yarışların gerektirdiği eforu karşılamaya yeter” 


PAZAR GÜNÜ 
Anabolika kullanan kadınlar erkekleşiyor. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


“Doğu Alman atleti İlona Suluplanek 1977'de doping yaptığı İçin Avrupa Atletizm şam piyonasından diskalifiye edildi. Bilim adamları halterci ve özellikle güllecilerin Anabuuwna | aldıklarını belirtiyorlar. 


20 Temmuz 1979 


——— Motorcu Hoca... 


Baştarafı 1. sayfada ismi unutturmaya çalışmış. Ne bilsin köylerine bir seyyar satıcının gideceğini ve bu ismi duyacağını, 

Kötü Mehmet, en çok teşhis edilen sanıklardan birisi. Tanıkların büyük çoğunluğu kendisini teşhis ediyor. Bazıları da sakalını kesmiş olduğundan tanıyamıyorlar. Resmi gösterilince tanıklar hemen tanıyor ve "işte buydu" diyorlar. 

Kötü Mehmet yine dayanamıyor, söz alıyor. 
"Efendim, müdahil avukatlar tanıkların arkasından fısıldıyorlar, önlenmesini istiyorum diyor. 

Duruşmada tanıkların en çok tespit ettikleri sanıklardan birisi de Güngör Gencay. Güngör Gencay'ı biz sadece judocu olarak bilirdik. Yeni bir özelliği daha ortaya çıktı:sucu, Gencay, aleyhin- de tanıklık edenlere bir soru soruyor, "Bizim ev- den su alırmıydın?"' Mahkemeyi izleyenler sanacaklar ki Gencay, çok iyiliksever bir kişi. Ne bilsinler Yürükselim'in yoksul bir mahalle olduğunu. 
Burada oturanların evine su alamadığını .Belediyenin bu hizmetinden Gencay gibilerinin yararlandırıldığını. 


BETON KULELER 

Bu duruşmada dinlenen tanıklardan Assubay 

i Çınar» AP ve MHP'lilerin diline doladıkları meşhur beton kulelerin olup olmadığını gün ışığına çıkardı. 

Olayları önlemede görev yapan Assubay Çınar, müdahil avukatlardan Ali Kalan'ın sorusu üzerine Yürükselim Mahallesinde, içinden ateş edilmek üzere inşa edildiği ileri sürülen beton leleri görmediğini belirtti. Olay yerine ilk gelen birliğin içinde bulunan assubay "ateş edilseydi, üstelik önceden inşa edilmiş kulelerden, herhalde gö- 


rürdüm "dedi. 

Assubay Çınar yine soru üzerine Yürükselim Mahallesinden dışarıya 


ateş edildiğini görmedi- 


19.00 HABERLER 
19.05 MAR€9 


20.30 HABERLER 


23.30 POP MÜZİK 
“23.55 HABERLER 


Mn 


19.30 DİLİMİZ TÜRKCE- Prof, Macit Gökberk ile Dr.Aydın Köksal'ın katıldıkları ve Emin Özdemir'in yönettiği programda, bilim dili olarak Türkçe'nin olanakları ve özleştirme açısından bilim dilinin ulaştığı aşama konu ediliyor. 
20.00 YENİ BESTELER i 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 BİR GAZETECİNİN NOT DEFTERİ: Di. 
zi programin "Kıbris'da Zor Günler' ' adlı 7. 
bölümü yayınlanacak. Bu bölüme konuk olarak Dr.Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş katılıyor. 
21.50 TV'DE SİNEMA: Yönetmenliğini Ralp Levy'in yaptığı ve başrollerini Marlon Brando, David Niven ve Shirley Jones'in paylaştıkları "İkili Oyun" adlı film yayınlanacak. 


ğini, hastane civarından mahallenin yukarı kısım-İarına doğru hücuma geildiğini belirtti. Bu tanıfan ifadesi Yürükselim ahallesi halkının saldırdığını, Önceden inşa edilmiş beton kulelerden Uzun menzilli silahlarla âteş edildiğini ileri sürenlere iyi bir cevap olsa gerek. 

Yine duruşmada dinlenen tanıklardan Kamil Dede'nin anlattıkları da, kimin saldırdığını gün ışığına çıkardı. 

Kamil Dede "komünistler Moskova'ya" diye bağıran bir grubun Yürükselim Mahallesinin, Çamlik mevkiinde toplanarak aşağıya doğru saldırıya geçtiğini anlattı. 

Anlaşılan şu ki,iki tanığın ifadesine göre bir ge hastane civarında, ir grup da Çamlık mevkiinde toplanarak Yürükselim Mahallesini kuşatmaya çalışmışlar 


ADEM EROĞLU 


Duruşmanın faal avukatı olarak bu kez, MHP' 
li Adem Eroğlu dikkati çekti. 

Önce maktül Kamil 
Ün'ün oğlu » Hüseyin tanıklık yaparken, kapılarının Kırıldığını, babasının öldürüldüğünü anlattı ve dosyasından” bir resim çıkartarak mahkeme heyetine sunmak istedi. o Mahkeme heyeti, adli mercilerden karar alınmadan, zabıt tutulmadan, çekilen resmin bir hükmü olmayacağını belirtti, Resim daha sonra tanığa gösterildi. Resimdeki kapının kendi evlerinin kapısı olup olmadığını sordu. Tanık da evlerinin bahçe kapısının iki tane olduğunu ve bunlardan sadece birisinin kırıldığını söyledi. 

Anlaşılan Adem Er- 


oğlu kendisini yetkili sanmış, gidip mağdurların evlerinin resmini 


çektirmiş, fakat bahçe kapısının iki tane olduğunu görmemiş olacak ki sağlam olanın resmini çekmiş. 


RADYO 


TRT 1 


95.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Şarkılar 

11.30 Hafif Müzik 
11.45 Türküler 

12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Yurttan Sesler 
15.40 Türküler Geçidi 
16.05 Hafif Müzik 
16.25 Türküler 


TRT2 


08.00 Açılış 
08.02 Gün Başlıyor 


09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 
10,30 Uygarlık Uğruna 
10.50 Hafif Müzik 
11.20 Türküler Geçidi 
12.20 Türk Hafif Muziği 13.15 Çeşitli Klasik Müzik 13.30 Olayların İçinden 14.30 Konser Saati 15.20-Türküler Geçidi 
15.40 Çesitli Muzik 


TRT3 


07.00 Açılış 
07.02 Gunt Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.03 Barok Müzik 
10.00 Türk Yorumcuları 11.00 öğleye Dogru 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 


BAYAŞ Basın-Yayın A.Ş. 


adına sahibi ve 
Genel Yönetmeni 


ORA: ÇALIŞLAR 


vaniişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


16.40 Klasik Müzik 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.12 Oyun Havaları 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Şarkılar 

21.02 Türk Hafif Müziği 21.45 Türküler 

22.02 Hafif Müzik 
22.17 Şarkılar 

22.35 Melodiden Melodiye 23.00 HABERLER 
23.10 Tatli Gecesi 
01.00 Kapanış 
01.05-05.00 Gece Yarısı 


16.20 Arkası Yarın 
17.00 Şarkılar 

18.00 Türküler Ne Der? 
19.30 Hafif Müzik 
20.00 Şarkılar 

20.30 Küçük Konser 
21,15 Spor Gazetesi 
21,45 Şarkılar 

22.00 Caz Müziği 
23.00 Müzikte Çağlar 
23.35 Hafif Müzik 
23.55 Kapanış 


17.06 Pop Car 
19.00 Akşam Konseri 
20.00 Çağdaş Musik 
20.30 Çeşitli Muzik 

21.45 Çeşlili Sololar 
22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cuma Konseri 
24.00 Gece ve Muzik 
01.00 Kapanı; 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDI N 


Adem Eroğlu, tanığa değişik birçok soru sorunca Mahkeme Başkanı kelime oyunu yapmamasını, davayı çıkmaza sürüklememesini hatırlattı. 


TEŞHİS 


Mahkeme heyeti, tanıkların daha iyi görmeleri ve teşhis edebilmeleri için, hakkında tanık dinlenen sanıkları, duruşma salonunun Ön sıralarına oturtmuştu. Tanıklar. ön sırada olmayan sanıkları da teşhis etmek isteyince görevli nezaretinde bütün salonu dolaşıyor, sanıkları tek tek inceliyor ve teşhis etmeye çalışıyorlardı. 

Burada bir husus dikkat çekti. Duruşmanın uzun sürmesi nedeni ile bazı sanıklar izin alarak tuvalete çıkıyorlar. Tanık teşhis için salonu dolaşırken, sanıkların tuvalete çıkartılmamasına dikkat edilmedi. 


24 komando... 


Baştarafı 1. sayfada 
Akkuzu ve iki arkadaşı 
20 şer yıl ağır, Cihangir 
Saraç ve iki arkadaşı 16'şar yıl 8'er ay, Hüseyin Şar ve iki arkadaşı 16'şar yıl 8'er ay, Tuncay Livilik ve 8arkadaşı 16'şar yıl 8'er ay,. İdris Güven ve 1 arkadaşı 
17'şer a 6'şar ay, Cafer Sadık Üslu ve 3 arkadaşı 16'şar yıl 8'er ay ağır hapis. 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesince “sol görüşlü” olarak 'değerlendirilen ve "kitle katliamına girişen" sanıklar ise şu cezalara çarptırıldılar. 


İhsan Yavuz Çağlayan ve 1 arkadaşı ömürboyu hapis, Ali Fevzi Efeoz u ve 2 arkadaşı 16'şar yıl S'eray, Şemsettin Arslan 13 yıl 4 ay, Ali Yıldız ömürboyu 9 arkadış 8'eryıl, Feridun Açıkgöz ve 2 arkadaşı 16'şar yıl 8'er ay, Seyfettin imi 8 yıl 4 ay ağır hapis. 

ADAM ÖLDÜRMEK 

Öte yandan adam öldürmekten sanık Arif Görülmez ömür boyu hais ve bir buçuk yıl ücre hapsine, Hanefi 
Tokgöz 6 yıl 8 ay, Hasan Bolat 24 pi Ahmet 
Subay ve 1 arkadaşı 3'er yıl 4'er ay, meye te-Tenuen Başer Akkılıç 
0 yıl, silahla tehditten 
Şevki Yazıcı 5 yıl, Musa Kılıç 8 ay, Mesut Doğan 
1 yıl 7 ay, Erol Yurdakul 1 yıl 4 ay, Sefer Öcal ve 2 arkadaşı 2'er yıl, dinamit bulundurmaktan 
Hasan Basri Benek ve 
2 arkadaşı 2'şer yıl. Ramiz Pala 1 yıl 8 ay, bomba taşımaktan .İdris Kemal Karaca 1 yıl 8 ay, silah taşımaktan Ali Tarık Natipoğlu 1 yıl 8 ay,Gölbaşı Lisesini yakma girişiminde bulunmaktan sanık komando Asım 
Kıymaz 4 yıl, 10 ay,20 gün ağır hapis cezasına mahkum oldular. 


Baştarafı 1. sayfada lam 626 bin lranm 
MİSK'ten kaçak ülkücülere ve tutuklulara dağıtıldığı da anlaşıldı. Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi de, Emniyet Müdürlüğü ve valilik raporu üzerine olayla ilgili dosvavı Yargıtaya göndermeye karar verdi. 

Bu arada Emniyet Müdüdüğü yetkilileri 17 
Temmuz günü saat 21.45 
sıralarında Bahçelievler 
2. Caddede bulunan 
MİSK Eğitim ve Kültür Merkezine ait garajda meydana gelen patlama- nın içerde bomba imal edilirken olduğunun hiç bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde saptandığını belirttiler. 
ANKARASIKIYÖNETİM 

MAHKEMESİ 
PARA DAĞITILDIĞINI 
TESPİT ETTİ 

Ankara Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğin başvurusu üzerine, MİSK'in hesapları üzerinde inceleme yaptı. 
Yapılan incelemeden sonra bu kuruluşun patlayıcı madde atmak ve adam öldürmeye azmettirmekten yargılanan Ülkücü İşçiler Demeği 
(ÜİD) Genel Sekreteri Mustafa Sami Barsan ve 
MHP Gençlik Kolları eski Başkanı Türkmen Dırdır ile diğer tutuklu ve ağa kucie para 

ıtiığını tadı. 

gri “Skıkıyönetim Komutanlığı bu belirlemelerden sonra dosyayı Yargıtaya göndermeye karar verdi 

VİD GENEL 
SEKRETERİ MİSK'TEN 

PARA ALIYORDU 


ODTÜ Rektörü Prof. 
Dr.Ahmet Kıcıman'ın evine patlayıcı madde atmak, ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanı Prof, Tosun Terzioğlu'nu öldürmeye azmettirmekten sanık Ülkücü İşçiler Derneği (ÜİD) 
Genel Sekreteri Mustafa Sami Barsan'ın Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yapılan sorgulamasında MİSK'ten para aldığı ortaya çıktı. 

Mustafa Sami Barsan ım MİSK'ten aldığı bu parayı ülkücü katillere dağıttığı da söylenmektedir. 


Öte yandan ele geçirilen defterde "Parti bileti ' adı altında da MHP'ye 
3 bin lira ve 'Gençlik 
Kolları .adı altında da 
MHP Gençlik Kollarına 
24 bin lira ödendiği anlaşıldı. 

MUHASEBECİNİN 

EVİNDE BULUNAN 

AJANDA DEFTERİ 


Ankara o Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesi bunun üzerine, Çalışma Bakanlıı, Ankara Valiliği ve mniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunarak 
MİSK'in 1977-1978 yılına ait hesaplarına el konulmasını istedi. 

Hesapların incelenmesinden sonra sanık Barsan' ın ifadesinde belirttiği MİSK muhasebe Müdürü 
Şükrü Dağdeviren'in Mamak Esentepe PTT üstü 


296 numaralı evinde yapılan aramada 7.65 çapında ruhsatsız bir tabancayla MİSK'e ait olduğu saptanan bir ajanda defteri bulundu. 


Gözaltına alınan Dağdeviren yapılan sorgulamasında bulunan ajanda defterinin MİSK'e ait olduğunu kabul etmesi üzerine MİSK tarafından çeşitli kuruluş ve kişilere ödemeler yapıldığı saptandı. 


Bu gelişmelerden sonra Emniyet Müdürlügünce konuyla ilgili olarak Sıkıyönetim Komutanlığına gönderilen yazıda 1977 yılında dağıtılan paranın 626 bin lira olduğu kaydedildi. 


PARA VERİLENLER 

İÇİNDE MHP 

GENCLİK KOLLARI 

ESKİ BAŞKANI DA 
VAR 


Emniyet Müdürlüğünce Sıkıyönetim Komutanlığına gönderilen yazıda, ÜİD Genel Başkanı Muzaffer Şahin'e, Mamak-Tepecik Belediye otobüsünü kurşunlamaktan ve üç kişinin ölümü ile 14 kişinin paa anma: sna neden olduğu için hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan ÜOD Ankara Şubesi Başkanlarından Esat Bütün'e, OD- 
TU Öğretim Üyesi Tosun Terzioğlu'nun öldürülmesi için iki kişiye slah temin ettiğinden hakkında gıyabi tutuklama karan bulunan 
UGD Teşkilatlanma Sekreteri Mustafa Sami Barsan`a hürriyeti tehdit, işkence ve zorla açık bonoya imza attırma suçlanndan yakalanan ve daha sonra serbest bırakılan Fahri Öztaş'a ve Ülkü O cakları Demeği eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na ve MHP 
Gençlik Kollan eski Başkanı Türkmen Dırdıra 
MİSK tarafından ödeme yapıldığı belirtildi. 


DERNEKLER İLE 
SİYASİ PARTİLER 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 


1630 sayılı yasanın 
50. maddesinin E bendin- de "Kamu yararına çalı- an dernekler dışında kadernekler siyasi m) tilerden veya onlara bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren mesleki teşekküllerinden herhan- 

bir suretle yardım kaul edemezler" 274 sayılı yasanın 16. maddesinde de "Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküller siyasi partiler veya onlara bağlı teşekküllerden herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez, maddi yardımda bulunamaz" denilmektedir. 


DEFTERDE KİMLER 
VAR? 
Defterde adları yer alan kişi ve kuruluşlar 

şöyle: 


Esat Bütün, Fahri Öztaş, Muzaffer Şahin, H. 
iner, M. Sami Barşhan, Balgat Büyük Ülkü Derneği, Mustafa Kara- 


/ in katillere... 


pinar veUlkücu Işçiler Derneği, Türkmen Dır- 


-dam Gençlik Kolları, 


Tayyar Kopan, Ocak, (Muhtemelen Ülkü 
Ocakları Genel Merkezi) Ülküm Bilet, Sivas Vıd Kemal Aslan, Büyük Ülkü Derneği, Gülveren, Ülkü Ocakları makine bedeli (Bu silah olarak yorumlanıyor.) M. Yazıcıoğlu. 
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü ) 


“PATLAMANIN 
MİSK'TE BOMBA İMAL 
EDERKEN OLDUĞU 
TEREDDÜDE YER 
VERMEYECEK 
ŞEKİLDE 
SAPTANMIŞTIR” 


Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uzmanların yaptıkları çalışmalar sonunda 17 Temmuzda 
MİSK Genel Merkezinin garajında meydana goen 
patlamamn içerde 5 

imal edilirken oldugunun hiç bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde saptandığını söylediler. Öte (o yandan MİSK'te patlayan bombanın, aynı teknikle geliştirilmiş benzerlerinin son iki yıl içinde Ankara da 8 eyn yerde kullanıldığı da uzmanlarca belirtildi. 


Emniyet Müdürlüğü yapılan incelemeler sonunda elde edilen bulguların teknik değerlendirme sonuçları şöyle belirtildi 

1— Ölen İskender Karyağdı'nın üst incelemesinde dinamitin kimyasal bileşiminde bulunan amonyum nitrat ve nitro gliserine rastlanmıştır. 


2— Numune Hastanesinde tedavi altında bulunan Mustafa Arıcık'ın üst aramasında bomba imal edilen garaja ait anahtar ve dinamit parçalan bulunmuştur. 


3— Olay yerinde bulunan Saatli bomba imalinde kullanılan rulo izolebant ile paray ai ve patlamaya hazır bombada bulunan izolebantır aynı yapıda olduğu anlaşılmışlır. 


4— Masa üzerinde bulunan keten ie ile patlayan bombada bulunan keten bezinin ayni nitelikte olduğu saptanmıştır. 


5— Saatli bombanın tesir gücünü artırmak amacıyla kullanılan demir parçalarının kesiliş biçim ve şekillerinin aynı yapıda oldukları görülmüştür. 

6— Bomba imalinde kullanılan o çimento-alçı karışımı harç ile olay yerinde masa üzerinde bulu nan kullanılmış ve arta kalan harcın aynı kıvam ve aynı karışımdan oluştuğu, patlamadan ço kısa süre önce hazırlandığı da saptanmıştır. 


MİSK'te patlayan bombanın yapılan şekli ve türü açıklandı, patlama olayı detaylı olarak basın mensuplarına anlatıldı. 


Baştarafı 1. sayfada 


la ilgili soruşturma dosyasını istemişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Abdi İpekçi dosyasının bir suretini geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. 


Daha önce MHP Kocamustafapaşa Lokalinde cinayet işlenmesi ve Gültepe Lokalinde işkence yapılması dosyaları, Şişli Gençlik Kolları Başkanı Yunus Meral ile ilgili dosya, Ferhat Tüysüz dosyası, Veli Can Oduncu dosyası ve MHP'nin yetkilerin orduya devredilmesini istediği bildiri ile ilgili dosyalar, Başsavcılığa gönderilmişti. İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi de önceki gün MHP Bakırköy İlçe Merkezinde silah bulundurulması ve eylemcilerin (o barındırılması üzerine hazırlanan dosyayı Başsavcılığa göndermişti. 


Son olarak MHP Bakırköy İlçesi dosyasının 


Başsavcılığa gönderilme- 


si hakkında bilgisine başvurduğumuz Cumhuriyet 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 44 

İdare Tel: 26 54 37 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMENA 


ipekçi ... 


Başsavcısı Kazım Akdoğan "Evraklar gelince incelenip, gereken yapılacaktır © dedi, Başsavcı, MHP konusundaki diğer gelişmeler ile ilgili sorumuza karşılık bu konuda 


bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcısı 


Kazım Akdoğan'ın yakın bir zamanda yaş haddin- den dolayı emekliye ayrılacağı belirtiliyor. 


Kazım Akdoğan, MHP hakkındaki dosyanın adli tatil süresince de incelene bileceğini sözlerine ekledi. 


Konu hakkında soru yönelttiğimiz CHP yöneticileri ise konunun adliyeye intikal ettiğini ve bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını belirttiler. 


SİYASİ PARTİLER 
YASASI NE DİYOR? 


Siyasi Partiler Yasasına göre, savcılıkların başvurularını Cumhuriyet Başsavcısı inceleyerek gerekli görürse dosyayı, Anayasa Mahkemesine havale ediyor. Anayasa Mahkemesi , hakkında soruşturma açılan partinin sözlü 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3 No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


ya da yazılı ifadesine başvurduktan sonra ilgili parti hakkında bir karar verebiliyor. Anayasa Mahkemesi siyasi partileri kapatmaya yetkili tek organ. 


İPEKÇİNİN 
KATİLLERİ IPEKCİYE "İMPARATOR" KOD 
İSMİNİ 
TAKMIŞLAR 


Abdi İpekçi cinayeti- nin arkasında bulunan kişi ve örgütün vavaş yavaş günışığına çıkmasının 

anı sıra, bu cinayetin işenmesine üçüncü bir kişinin daha katıldığı, bazı tanık ifadeleri ve ifadelerdeki çelişkilerden anlaşılıyor. İpekçi cinayetini planlayanlar, hedeflerine daha önceden kararlaştırdıkları bir şekilde "İM-PARATOR" kod ismini taktılar. 

Cinayette kullanılan otomobilin sürücüsü Yavuz Çaylan direksiyon- da beklerken katil Ağca, Abdi İpekçi arabasıyla göründüğü anda Yavuz 
Çaylan ve otomobilin yanında bekleyen diğer şahsa doğru "İMPARATOR" 
diye seslendi. Bu ikaz üze rine otomobildeki 2 kişi 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 103 42 


Tel: 
0611 437 595 


kaçmaya hazır şekilde beklemeye başladılar. 


“YOKSUL” MEHMET 
ŞENER'E AİT 
OTOMOBİL 


Öte yandan cinayetin planlayıcılarından ve hālen firarda bulunan Mehmet Şener hakkında yapılan soruşturma da derinleştiriliyor. o Mehmet Şener, cinayetin | işlendiği silahı temin etmiş ve elaydan sonra cinayet aleti silahı MHP İl Merkezinde teslim almıştı. 
Çok yoksul olduğu ve bu nedenle de okuyabilmek için Cağaloğlu'nda çay ocağı işlettiği iddia edilen Mehmet Şener'e ait bir otomobil hakkında ise soruşturma sürdürülüyor. Deneme plakası taşıyan ve Ağca'nın yakalanmasından kısa bir sire önce Adana'ya gidip 

ldiği saptanan otomo- 
Bilin başka olaylara katılıp katılmadığı araştırılıyor. Mehmet Şener, Ağca'nın yakalandığı gün ortadan kaybolmuştu. 


KAYIP—Pasaport, Nüfus 

Cüzdanı ve Ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ali Cengiz DUMLU 


YURTDIŞI BÜROLARI 
FRANSA BELÇİKA 
95 Rue de la 
M60 Jool Pari pop, 
1030 Brüxelles 
Tel: 64 72 120 


MM 
Ya özgürlük, ya MHP 


Baştarafı 1. sayfada şına gelmek isterler. Bu onların değişmeyen tabiatıdır. Faşistler ve gericiler, yok olana kadar saldırganlıklarını sürdürürler, çünkü onların varlık nedeni budur. 

MHP'de siyasi hayatımıza emperyalist uşaklığının ve hakim sınıfların en gerici ve şoven kesimlerinin temsilcisi olarak girdi. Sırtını toprak ağalığına ve mezhep çatışmalarına dayadı. Nerede halka saldırı gerekiyorsa, grev kırılmak isteniyorsa oraya Türkeş'in komandoları yetiştiler, üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Bu yüzden en gerici kesimlerin desteğini alarak kuvvet topladılar. Saldırdıkça şiştiler, palazlandılar. Özellikle 12 
Mart onlar için tam bir beslenme dönemi oldu. 

Fakat Türkeş'in zorbalığı adım adım gelişti. O saldırmadan gelişemiyordu. 
Bu yüzden her seferinde daha büyük saldırılar tertipledi. Özellikle MC'nin yıkılmasıyla MHP daha da saldırganlaştı. Elinden giden nimetleri yeniden ele geçirmek için daha büyük cinayetlere girişti. Önce Sivas, sonra Malatya ardından Kahramanmaraş geldi. 

Türkeş'in yanıldığı nokta, Türkiye'nin şartlarıydı. Ülkemiz önemli demokratik mücadelelerden geçmiş. güçlü bir özgürlükçü geleneğe sahipti. Terör halk içinde kabul edilemezdi, özgürlük taraftarı geniş kitle tarafından kabul edilemezdi. Nitekim MHP saldırdıkça ona karşı tepki de artmaya başladı. Her geçen gün daha geniş çevreler MHP'den hesap sorulmasını istemeye başladılar. Gelişen tepkiler. Türkeş'in suçlarının birer birer ortaya çıkmasını da birlikte getirdi. 

Biz yapılanları anlatacak değiliz bu herkesçe biliniyor. Önemli olan MHP'ye karşı tutumdur. Yeni Abdi İpekçileri kaybetmek istemiyorsak MHP sanık sandalyesine oturtulmalıdır. Orta Çağ zorbalığını Türkiye toprağından temizlemek istiyorsak, cinayet örgütünün yakasına yapışılmalıdır. Rusya'ya direnmek istiyorsak, iki süper devlete karşı bağımsızlığımızı korumak istiyorsak MHP'den hesap sorulmalıdır. Çünkü MHP, Türkiye'nin güçlerini bölmekte ve Rusya'ya karşı zayıf düşürmektedir. Onların "ya devlet başa, ya kuzgun leşe" siyasetlerinin içinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye'ye verdiği zarar ortadadır. 

MHP'nin varlığı sahte solun halka zorbalık yapması ve halk içinde yuvalanması için de elverişli bir zemin yaratıyor. 
"Faşizmle mücadele ediyoruz" diye ortaya atılan Moskovacı çeteler, mahalleleri bölüyor, halkı bölüyor, 'MHP'den koruyoruz' adı altında halka baskı yapıyorlar. 

MHP sanık sandalyesine oturtulmalıdır 


Türkeş'in mahkum olması, özgürlüğün j beraat etmesi demektir. Bağımszlık ve hürriyet düşmanlarını yenen bir millet ilerleyebilir. MHP'nin yaptıklarına hâlâ 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göz yumanlar, halka ve ülkemize karşı sorumlu hareket etsinler. Bu tutumlarıyla ülkemize büyük kötülük yapıyorlar. 


MM 


BAŞSAĞLIĞI 
Derneğimiz üyesi, değerli arkadaşımız Mehmet Cengiz'i kaybettik. Acısı büyük- 


tür. Ailesine ve dostlara başsağlığı dile- 


MEM-DER 


BİR YIL MÜDDETLE 
180000 ADET BELEDİYE RAYİÇ GRAMAJLI EKMEK İHALE EDİLECEKTİR SÜMERBANK YARIMCA 
SERAMİK SANAYİİ MÜESSESİNDEN 


- İşçi yemekhanemizin ihtiyacı yıllık 180.000 
adet belediye rayiç gramajlı ekmek 30.7. 
1979 tarih saat 15.00 de şartnamesi şartları 
dahilinde kapalı zarf usulü teklif alınmak üzere ihale edilecektir. 

- Muvakkat teminat 100.000.- TL olup ihale saatinden önce Müessesemiz veznesine nak- den veya banka teminat mektubu olarak yaa şarttır. 

- İstendiği taktirde şartnamesi Müessemiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

- Müessesemiz 2490 sayılı dir. 


Yasaya tabi değil- 


(Basın 18139-706) 


IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


1- Belediyece yaptırılacak 6 adet dükkan, 
bir adet lokanta ile umumi hela inşaatı 2490 
sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2- Tahmini keşif bedeli 1593375.79 lira olup geçici teminatı 4780 1.27 liradır. 

3- İhalesi 24.7.1979 salı günü saat 15.00 de encümen huzurun da yapılacaktır. Buna dair şartname fen işleri müdürlüğünde görülebilir. 

4- İştirakçilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel belediye başkanlığına vermiş olacaklardır. Postada gecikmeler ve telle müracaat kabul edilmez. 


(Basın:18362- 708 ) 


ABONE ÜCRETLERİ 


ISVE HOLLANDA | İSVİÇRE Yurtiçi Yurtaışı 

Görgü, S 3 aylık 450 TL 3 aylık 675 TL 2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

Duvgrand S/A, | Bildstr.53, | Ch.desCotesi İİ Gaylık 900 TE Gaylık 1350TL |) 357- sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

1 tr. 17236 Utrecht 1020 Renens 1yiik1800TL 1 yillik 2700 7L f f Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Sundbyberg, | Tel: Tel: Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Tel: 08/296 628 |*31 45 61 342172 uçak postası ücreti eklenir. Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 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Aydırtıkfığ 


Hergüü gazetesi .. 


Baştarafı 1. sayfada yarın biz soracağız şeklinde bildiri dağıttı" diye başlayan haberinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının gazetemiz- de çıkan bir haberle ilgili olarak yaptığı FR madan söz edilerek, şunlar söyleniyor: 

''Bütün bunlara rağmen komünistlerin tehdit ve saldırıları devam etti ve bu konuda çeşitli bildiriler dağıttılar." 

Hergün gazetesi bundan sonra 'MAO'"'cu bir fraksiyon” olduğunu iddia ettiği ve Yurtsever Devrimci Gençlik imzasıyla dağıtılan bir bildirinin tehditlerin son örneçi olduğunu söylüyor. 

aberde bildirinin Sıkıyelim ve Sıkıyönetim 

omutanlığına saldıran bölümlerinden uzun uzun alıntılar yapılıyor. 

MHP yanlısı gazete,haberini güya bildiriyi getiren bir vatandaşın ağzından “Yeter artık bunlara hakettikleri ceza bir an önce verilsin’ sözleriyle bitiriyor. 

Hergün Gazetesi, Aydınlık'ın “Yurtsever Dev- 


rimci Gençlik” denen sahte solcu grupla hiç bir ilişkisi olmadığını bu- 


mesine rağmen, habere kasıtlı olarak gazetemizin adını da sokarak kamuoyunu ve Sıkıyönetim Ko- 


mutanlığını yanıltmaya calısmaktadır. 
Hergun'ün (o “Maocu" 


dediği Yurtsever Devrimci Gençlik grubunun Mao'ya küfrettiği, "Yaşasın Arnavutluk, Yasasın Enver Hoca" diye bağırdığı ve pepakan Sovyetler Birliği'ne hizmet eden maceracı bir p olduğu biliniyor. Buna rağmen Hergün gazete- i bu grup tarafından: yayınlanan ve baştan aşağı provokasyon kokan bildiriyi "'Maocu” dedigi devrimcilere mal ederek Sıkıyönetim Komutanlığırı bu konuda yopimaya çalışıyor. 
ergün gazetesi bir süredir Aydınlık'ın barış ve birlik için yürüttüğü . mücadeleye ve anarşinin odaklarından birisi olan MHP hakkındaki yayınlarımıza karşı, gazetemiz hakkında asılsız yayınlar yapıyordu. 


Komandolar... 


Baştarafı 1. sayfada kan pencereden yüzleri maskeli olduğu halde bakarak üzerinde. "Eşgüdüm-Zulüm-Işkence " yazılı bir pankart sarkıttılar. Bu pankart itfaiyenin tazyikli su sıkması Sonucu indirildi. 
Yüzleri maskeli bulunan komandolar bunun üzerine pencere önüne toplanarak, Başbuğ Türkeş, 
Katil İktidar, Zam Zulüm İşkence işte CHP", 


'Sıkıyönetime Son”, 
EM TRT", "Ka til Pol-Der,” “Kanımız 


aksa da zafer islamın, Bozkurtlar ölmez”, şeklinde sloganlar bağırdılar. Bir süre sonra da gene çarşaf üzerine "Ör du gençlik el ele, Milliyetçi Türkiye “ sloganı yazılı bir pankartı pencereden sarkıttılar. Bu pankartta güvenlik görevlileri tarafından indirildi. 

Bu sırada Cezaevi Müdürü Albay Latif Apak.itfaiye merdiveniyle ülkücülerin bulunduğu pencereye çıkarak kısa bir görüşme yaptı. İsyan girişiminde bulunan komandolara Ahmet Malkan ve Ahmet Orhan Sar'ın öncülük ettiği belirtili- 


yor. 
EYLEMİN GEREKÇESİ 

Komandolar, ırza geçme ve çeşitli gasp olaylarına katılıp, cezaevinde arkadaşı tarafından öldürülen Hamdi Altunezen ve arkadaşlarının 
TRT ve basında ülkücü olarak tanıtılmasını bahane ederek eyleme esimin 
Ancak Hamdi Altunezen'in öldürüldüğü ve ar- 


nin üc hilalli bayrağının bu kişiler tarafından çizildiği biliniyor. Ve bu kisiler kendi ifadelerinde "'milliyetçi” görüşü benimsediklerini de söylemişlerdi. 

17.50'DE SONA ERDİ 

Güvenlik görevlilerinin koğuşta bulunan ülkücülere saat 18.00'e kadar eylemlerini bitirmelerini ihtar etmeleri üzerine, komandolar saat 17.50 
de eylemlerine son verdiler. Olay nedeniyle Selimiye Kışlası civarında geniş güvenlik önlemleri alındı, dün yapılması gereken ziyaretlör ve tutuklu bulunan sanıkların duruşmaları yapılamadı. 

Öte yandan Sıkıyönetim Komutanlığı ilgilileri verdikleri bilgide, 'ülkücü görüşü benimseyen tutukluların, Kartal bölgesinde çeşitli gasp, soygun, ırza geçme ve görevli bekçiyi tehdit ve yaralama gibi suçlardan em ve Selimiye As 

eri Cezaevine kapatıldıktan sonra da kendi aralarında arkadaşları Hamdi Altunezen'i öldüren bir grup sanığın TRT ve bir kısım basında çıkan haberlerde ülkücü olarak gösterilmelerini protesto etmek ve ülkücülerin ırza geçme gibi adi suçları işlemelerinin mümkün olmadığını belirtmek amacı ile ateş yakma, gardiyanlara kapı açmama gibi bazı eyler lere giriştiklerini, alınan önlemler sonucu herhangi bir zor kullanılmasına gerek kalmadan eylemle- 


kadaşlarının kaldığı hüc. rinden vazgeçtiklerini “ renin duvarlarında MHP' bildirdiler. 
Almanya + 


Baştarafı 1. sayfada lı Anayasayı Koruma Örgütünün her yıl hazırladığı raporun 1978 yılma ait olanı kamuoyuna dagıtıldı. Anayasayı Koruma Örgütünün raporunda, 


Türkiye ile ilgili çeşitli örgütlerin faaliyetlerine geniş yer verildi. 


Raporda MHP ve onun 
Balı Almanya'daki örgütleri üzerinde özellikle duruluyor, Raporda MHP ile ilgili olarak şunlar belirtildi: 

“..Almanya'da aşırı sağ görüşlü kişilerin sayılarının artması, ADÜTDF nin (Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu) çeşitli dernekleri birleştirmesi sonucunda oldu.Bu dernekler aşırı miliyetçi MHP tarafından kuruldu. (sayfa 6) 

"Türkiye'de, hükümetin değişmesinden sonra MHP ve onun etkisinde olan örgütler Batı Almanya'da parti çizgisi etrafında daha aktif faaliyetlere girişti. Türkeş'in 27 Nisan, 4 Mayıs ve 28-29 Ekim 1978'de Almanya'ya gelmesinden sonra, gizli ve açık bir çok toplantılar yapılarak buradaki faaliyetler daha da hızlandırıldı. 
Türkeş ve parli ileri gelenleri, çeşitli dernekleri birleştirerek 18 Haziran 1978'de ADÜTDF'yi kur durdular. Bu örgüte MHP yanlısı 100 dernek katıldı. 

“ .ADÜTDEF'nin kurulmasından sonra bu 


İLAN TARİFESİ 


dernekler ajitasyona ve anti-komünizm yönünde- ki mücadelelerine hız verdiler ve hükümete karşı harekete geçtiler, Örnegin 29 Ekim 1478'de ortmunt kentinde yaptıkları bir toplantıda ko-, nuşmacılar şunları söyledi: 'Ecevit alçakların en alcağı ve katil bir kişidir 'mutlaka kan dökeceğiz", "Müslüman olmayanlar biçaklanacaktır' 
“ADÜTDF üyelerine, 
MHP ile ilgili yerlerde provokasyon yapılmaması ve sol örgütlerle çatışmaya girmemelerinin söylenmesine rağmen, bu milliyetçi Türklerin evlerine yapılan baskınlarda yaralayıcı ve vurucu silahlar bulundu. (Sayfa 
22)" 


Cumhuriyet başsavcılığı daha önce de, 1976 
ılında, yurtdışında örgüt azl siyasi partiler yasasına aykırı hareket ettiği için MHP aleyhine Anayasa (o Mahkemesine başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi MHP'ye bu örgütleri kapatması için bir yılık bir süre tanımişti. 


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
Düzce İlçe Örgütünün adresi değişmiştir. 
Yeni ardesimiz. Şerefiye Mahallesi Cengiz Topel sokak, (Lale sineması arkası) Düzce 

TİKP İlçe Örgütü Düzce 


T8-0pEZZ 


Röportaj: ALi HAYDAR NERGİS 


3YIL GEÇMİŞ ARADAN. 


EVLERİN KALINTILARI ÜZERİNDE 

OTLAR BITMIŞ. 

ESKI DOSTLARI 
SORUYORUM. 
ALDIĞIM CEVAP 

HEP AYNI... 


"BİLMİYORUZ... 
TANIMIYORUZ” 


AKİT akşamdı. Gün batımı, Van - Muradiye arasında dolmuş yapan "resmi hizmete mahsus" bir araçla yola çıkıyoruz. 

Şoför, teybe Kürtçebir bant koyuyor. Kart, cigerlerini zorlayarak söyleyen buruk deprem görmüş bir ses... "Çaldıran"! diyor. "Muradiye" diyor. "Ahmed'e" diyor “Hesene"' diyor "Kuştune, mire" (Öldürdüler, öldü) diyor... 


Yolun iki yanı kıraç sarı toprak. Yer yer çatlak, yer yer çukur. Hayırsız toprak, çukurlara bulanık, taze yağmur suyu göl olmuş. 


Yitik insanlar, yitik adresler 


Pirreşit Dağının eteklerinde hâlâ kar var. Öbür yüzünde Süphan Gölü,Pirreşit Dağının eteklerinde, yazının yüzünde küme küme top top evler. Deprem konutları... 

Çakırbey Karayolları Bakımevinin önünde mola veriyoruz. Güneş çoktan yitmiş. Yol kenarlarında ikişerli, üçerli sahipsiz mezarlar. 

Sıra sıra deprem evlerinin çoğu boş, kimse oturmuyor. Kimisinin yanına bir metre iki metre yüksekliğinde taştan topraktan küçük küçük barakalar yapmışlar. Hayvanlar için. İçinde oturulan deprem konutlarının çoğunun pencereleri taşla, çamurla örülmüş, ta yukarda, bir avuç genişliğinde küçücük bir cam bırakılmış. Yanımda oturan yolcu: 


“Buralarda herkes düşman sahibidir. Pencereler yerden bir metre yüksekte, düşmanın gelse pencereden elini uzatsa içerdekini kolayca vurur, öldürür. Koca koca pencerelerle evin mahremliği de kalmıyor. Soyunuk olsan, otursan, kalksan içerde ne var ne yok dışardan görünüyor. Pencereler bunun için örülüyor. Yukarda küçük bir ışık deliği kalırsa yeter. Hemi kışın soğuk için de iyi böylesi" diyorlar. "Buz gibi, kışın içinde durulmuyor" 

Muradiye'ye gece varıyoruz. Karanlıkta, orada burada hayalet gibi eski şehir kalıntıları. Harabeler- de leylek yuvaları, kuş yuvaları. Harabelerin etrafinda.: bataklıklar. Diz boyu yükselen otlar. Gecenin karanlığında kurbağa sesleri. 

Bir kahveye iniyoruz. Küçük küçük tabureler. 
Yanında kelle şekerle gelen kaşıksız çaylar. 


Dert çok derman yok 


Elimde eski dostların isimleri, adresleri var. Eski buruşmuş kağıtlardan. . Sabahleyin adresleri soruyoruz, araştırıyoruz. Cadde isimleri doğru. 
Sokak isimleri doğru ama, ev numaraları yerine yıkıntılar, harabelerle karşılaşıyoruz. Çaldıran yolu boyunca sol taraf baştan başa ören, yıkıntı... Tek tük duvar kalıntıları, önceden kapı pencere oldukları belli olan iskeletler. Ortası toprak dolu, taş dolu, tümsekler... 


Üç yıl geçmiş aradan: Evlerin kalıntıları üzerinde otlar bitmiş, koyunlar kuzular yayılıyor içinde. 
Kime soruyorsak kafa sallıyorlar. "'Bilmiyoruz tanımıyoruz"' diyorlar... 


Eski Muradiye ta yukarda, yeni Muradiyx aşağıda,dağın eteğinde. 


eski Muraaıye başian aşağı kahvehane. Kahveler tıklım tıklım ağzına kadar insan dolu. Kahvelerde kumar oynanmıyor. İnsanlar sadece zaman öldürüyor. Akşama kadar demi az kıtlamaı çaylar içiliyor. Cepteki üç beş kuruş akşama kadar çay parası oluyor. 


Deprem konutları, birçoğunun sırtında ağır kambur gibi. Evlerin çoğunun çatısı bacası uçmuş, duvarları çatlamış, çökmüş. Konutların yarıdan fazlasının içinde oturulmuyor ama, bir defa borçlanmışlar, bir defa imza vermişler. Depreme uğrayalı üç yıl oldu. İki yıl sonra, depremin beşinci yılında devlet boyunlarına binecek. Konutların borç taksidi başlayacak. İnsanlar işsiz. Çoğu cay parasına muhtaç. Daha iki yıl var ama. Gün, ay, yıl ça- 


Devletin yaptığı evlerden hayır yok. Biz yine bildiğimiz gibi yapıyoruz. 


buk geçiyor. Şimdiden onun sancısı yaşanıyor. 
Nasıl ödeyecekler bu borçları. 


Çaldıranlı Hacı Hamit diyor ki: 


Çaldıran'ın içinde bakkallık yapan Hacı Hamit Ayçil, elindeki plastik boru parçasını bir yana fırlatarak küfür ediyor: 

“Cötürsünler bu plastik boruyu bilmem nelerine ne yapsınlar" diyor “Hani su? Yaptıkları su tesisatı da plastik boru, Üç senedir yapıyorlar yapmıyorlar bitmiyor. Biler mi? Bu suya demir boru dayanmaz bu dağ başında, kaldı ki plastik boru. Kışın hiç su gelmiyor. Bir bakıyorsun ki iki günde bir boru patiyor; 

Demin fırlattığı plastik boruya şimdi tekme savuruyor: 

"Bir de bakan mektup yazmış geçenlerde. Suyunuz gelmiş hayırlı olsun, Ula neye gelmiş su? Allahını seversen oraya yaz ki, de ki Çaldıranlı Hacı Hamit diyor ki, yani başımızdaki olanlarla, bize gelen mütahitler hepsi aynı dengededir. Yani ayrı gayri yok aralarında. Yalnız bugün için söylemiyom, Dün için de söylüyom. Başımızdakiler ne kadar iyi namusluysa, gönderdikleri mütahitler de o kadar iyi namusludur. Allahi seversen bunu da yaz. De ki oraya, Çaldıranlı Hacı Hamit diyor ki, bize bakanlıktan mektup yazmışlar, suyunuz hayırlı olsun demişler... Biz içtiğimiz sudan ne kadar memnun isek, Allah da sizden o kadar razı olsun. 
Bir gün su görüyorsak, dokuz ay görmüyoruz. Takmışlar bir plastik boru heryanı patlamış. Burda kendi aramızda para topluyoruz ki, plastik boruları tamir ettirelim de su gelsin içelim. Bu bayramdaydı içmek için yarım saat su bırakın, dedik, bırakmadılar. Depremde birtek soba yardımı olarak teneke almışırı Allah seni inandırsın. O da evde sepetin içinde hâlâ duruyor. Deprem kiminin işine geldi, yaradı. Herif hizmetkardı, şimdi 100 tane koyunu var. Kiminin de halı vakti biraz yerindeydi anası bellendi şimdi. bir lokma ekmeğe muhtaç duruma düştü. Milletimiz de millet değil ki ağız bir ola. Herifin kümesi var, kümeste oturuyor. Devlet memuru gelende kaçıp içeri saklanıyor. Demiyor ki ula bu bitsin, nedir bu „neyin nesidir? 

“Bunu yapan mühendis nasıl mühendistir? Devlet buna nasıl müsade ediyor? 

“Efendi, biz sanki Mersin-Adana gibi yerlerde oturuyoruz. Bize yazlık ev yapmışlar. Biz taştan çamurdan yaptırdığımız 70 santim kalınlığındaki du- 


varlı evlerin içinde duramıyoruz, değil ki bu 20 cm. 


lik evlerde. Onlar, yazlık ev yaptırıyorlar, kendileri sahile çıkıyorlar ya. Bizi de öyle biliyorlar. 

“Millet kendi emeğiyle çalışıyor. Kenaıne yıne topraktan, çamurdan ev yaptırıyor. Yine o eski evlerde barınıyor. 


Çeşme baştan bulanmıştır 


“Bize sorarsan, malesef biz bu konutların içine girmeyeceğiz. Nedenini sorsan. Temelleri çürüktür. 
Üçüncü seneye giriyoruz. Zengin olanlar kendilerine ev yaptırdılar, barınak yaptırdılar. Fakir olanlar da dediğim gibi yine topraktan, çamurdan yaptıkları evlerde eski barakalarda oturuyorlar. 


Aha şimdi git eski Çaldıran'ın yerine. Milletin yüzde doksanı yine eski yıkılan evlerini tamir etmiş onların içinde. Tehlikeli ama ne yapsın başka çaresi yok. Öyle adamlar var ki kapısında kedisi yok. Nasıl geçinir, borcunu nasıl öder? 


* Bu zeşme baştan bulanmıştır bey, başı bulanık oldu mu sonu da bulanıktır. Su sebeple de dünyanın pisliğini ta buralara kadar sürükleyip getiriyor. 

Oy verdiğimiz Pie eiperaniz de Ankara'ya gidince bizi unutuyorlar. Hangisine de oy veriyorsak Ankara'ya gidiyor uzaktan torba sallıyor bize. 

“Ama gene de kötü birşey düşünmüyoruz. Gene de milletimiz sağ olsun, gene de vatanımız sağ olsun diyoruz. Şurdan bir düşman gelse gene de hep birlikte el ele verip düşmana karşı dövüşürüz.!" 


YARIN 


Beyni kireçlendi bebelerin 


DOĞAN ÖZ DEN İPEKÇİYE... MHP Kocamustafapaşa 


lokalinde planlanan 


itiraflarla bir cinayet 


sehehesinin icyüzü e& 


1978 yılında, içinden iki ceset çıkan MHP 


31 Ağustos 1978 günü 
sabah saat 07.15 civarında; Kocamustafapaşa 
MHP binası önünde, durumlar şüpheli görülen üç kişi görevli ekipler tarafından aranıyor, üzerlerinde iki adet silah bulunuyordu. Silahların incelenmesi sonucu verilen ekspertiz raporunda, bulunan silahların, 8 ve 9 
Ağustos 1978 günlerinde Kocamustafapaşa'daki 
Artvin Kültür ve Dayanışma Demeğine yapılan baskında Ferruh Ataol' 
un ölümüyle sonuçlanan olaylarda kullanıldığı belirleniyordu. 

Üzerlerindeki silahlarm bu olaylarda kullanıldığı tespit edilen sanıklardan Ümit Bayat, Rıdvan Akgül ve Necati Baykara tanıklara gösterildiğinde, Ümit Bayat'ın saldırganlar arasında bulunduğu kesin olarak teşhis ediliyordu. Tanıklar, olayın heyecanı içinde bulunduklarından (o Rıdvan Akgül'ü ve silahsız olarak yakalanan Necati Baykara'yı kesin teşhis edemediklerini, ama onların da saldırganlar arasında bulunabileceklerini söylüyorlardı. 

Sanıklar ne diyorlar? 
ümit Bayat, Rıdvan Akgül ve Necati Baykara emniyette verdikleri ifadede çok ilginç şeyler söylüyorlardı. 


“SİLAHLAR 
TEŞKİLATINDIR" 
İstanbul'a üç ay önce 

gelen ve ablasının yanına yerleşen ümit Bayat henüz 18 yaşında.İdeolojik görüş olarak sağ ülkücü görüşü benimsediğini söylüyor ve şunları itiraf ediyordu: 


"Bu silahlar teşkilata aittir ve teşkilatın başkanı durumunda olan 
MEHMET ALİ METİN tarafından muhafaza edilir. Olaylara gidileceğinde veya nöbet görevi alınacağında silahlar MEH- 
MET ALİ METİN tarafından bahsedilen işlere gidecek şahıslara verilir. 
Nöbet görevi bizzat 
MEHMET ALİ METİN tarafından tertiplenir. 
Hatta 6 civarda sağ grubun düzenleyeceği baskın ve benzeri olaylar M. Ali Metin tarafından tertiplenir. Ve onun emriyle yapılır. Bahsettiğim gibi üzerimde yakalanan silahlar teşkilatındır. * 


8 Ağustos günü Artvin 
Kültür ve Dayanışma Derneğinin (o kurşunlanması için "eylem 'e götürülen ümit Bayat'a nere- ye, ne işiçin götürüldüğü bile söylenmemişti. Şöyle anlatıyor ümit Bayat 


"O akşam teşkilatta oturuyordum. Kapı zili çalındı. Teşkilatın üyesi olan ve aynı zamanda aktif faaliyetlerde bulunan NEJAT YÜCEL isimli şahıs içeri girdi. Etrafa şöyle bir baktı ve bana “sen gel" dedi. Birlikte aşağıya indik. Aşağıda yine teşkilat mensuplarından ve aktif faaliyetlerde bulunan EYÜP ve ÖZER ile ismini bilmediğim bir şahıs daha duruyordu. 
Nejat bana belinden çıkarıp, *bir silah verdi, "al şu silahı, sebebini sorma. 
Bizimle birlikte gel" dedi. Benimle birlikte gelen arkadaşların hepsi silahlı idi. Bir binanın önünde durarak, onlar ateş et- 


Kocamustafapaşa lokali görülüyor. 


meye basladı. Ben de aynı yere ateş ettim. Beş kişi idik. Beşimizde de 
silah vardı. Sanıyorum 25 
30 el ateş ettikten sonra 
olay mahallinden süratle yaya olarak uzaklaşıp, teşkilata geldik. Yolda arkadaşlar, "İyi yaptık. 
Artvin Kültür Derneğini kurşunladık, çok iyi oldu" diye konuştuklarından, kurşunladığımız yerin Artvin Kültür Derneği olduğunu anladım. Kurşunlama amacını bilmiyorum ama dernek sol faaliyet gösteren bir dernek olsa gerek." 


“DIŞARIYA 
SIR VEREN OLURSA 
ÖLDÜRÜRÜZ" 


Ertesi gün, Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği tekrar kurşunlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 3. 
sınıf öğrencisi Ferruh Ataol yaralandı, daha sonra da hayatını kaybetti. İkinci saldırı olayına da katılan Ümit Bayat ifadesinde şunları söylüyordu: 


"Olay mahallinden uzaklaştık ve teşkilata geldik. Genel olarak yaptıkları konuşmalarda, "Buradaki olaylar hakkında dışarıya sır veren olursa vururuz, öldürürüz şeklinde tehdit ediyorlardı. Fakat ben hiç bir gayem olmadan bu işle- 


üçüncü cinayet ve bir sanığın itirafları 


“Silah teşkilatındır. 


Baskınlar Başkan'ın 


emriyle yapılır” 


© Savcılık MHP Kocamustafapaşa lokalindeki faaliyetlerin kanun dışı olduğunu belirterek dosyadaki belgeleri Yargıtay Başsavcılığına gönderdi ve suç duyurusunda bulundu 


re sürüklendiğim için, olaydan vicdan azabı çektiğimden bu açıklamalar- da yaptığım olayları anlattım." 


NÖBETTE UYUYAN 
FALAKAYA 
YATIRILIYORDU 


Üzerinde bulunan silahın Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kurşunlanmasında kullanılan silah olduğu anlaşılan 
Rıdvan Akgül de daha 20 
yaşında. Ülkücü görüşü benimsediğini ve Kocamustafapaşa'daki MHP 
Fatih İlçe Temsilciliğine sürekli gidip geldiğini söylüyor. MHP lokalinde sürekli silahlı nöbet tutulduğunu, şüphe edilen kişilerin üzerlerinin arandığını ve dövüldüğünü anlatan Rıdvan Akgül şunları söylüyor: 


"30 Ağustos günü lokale, yani temsilciliğe gelmiştim. Orada bulunan Mehmet Ali bana, 
'Bu gece nöbet tutacaksın * dedi. Ben de evin haberi olmadığını kendisine söylediğimde, "gittiğinde bir yalan uydurursun” dedi. Ben de mecburen isteğini kabul ettim. Çünkü istediğini kabul etmediğimde beni dövmesi muhtemeldi. 
Bundan bir müddet önce yine lokalde nöbet tuttuğum bir sırada uykusuzdum. Nöbetim esnasında dışarıda köşede uyumuşum. Bu durumu 
Mehmet Ali görmüş. Hemen beni lokale çağırarak, bazı arkadaşlarının yardımı ile falakaya yatırdı, dövdü“ 


Rıdvan Akgül lokaldeki silahlarla da ilgili olarak şunları söylüyordu: 


"O gece nöbet görevim lokalin dre kısmında 


silahlı olarak verildi. 
Mehmet Ali bana bir silah verdi. Saat 4.00'de çevrede nöbete başladım. 
Yakalandığım sırada nöbetim devam ediyordu. 
Mehmet Ali'nin soyadını bilmiyorum. Kanaatımca Metin olsa gerek. Kendisi hiç bir iş yapmaz. Orada yatar, kalkar. Silahlar merdivenlerden çıkışta, odaya girildiği an tam karşı istikamette bulunan masanın çekmecesinde bulunur. Fakat bazı tehlikeli anlarda da lokalin tam arkasına düşen cami- ye ait odunlukların içine saklanmaktadır.” 


DAVA AÇILIYOR 


Sanıkların ikrarı, tanıkların ifadesi ve ekspertiz raporlarına dayanan savcılık, Ümit Bayat, Rıdvan Akgül ve Nejat 
Yücel hakkında dava açılmasını istedi. Nejat Yücel, bu arada öğrenim özgürlüğünü engellemekten tutuklanmıştı ve cezaevinde bulunuyordu. Ancak sanıkların başkan dedikleri Mehmet Ali Metin ortalıkta yoktu. 


Savcının ` iddianamesinde şu hususlar yer alıyordu: 


"Bu tespitten sonra yakalanan sanıklar Ümit ve Rıdvan Akgül sorguya çekildiklerinde, kendilerinin işsiz güçsüz olduklarını, ülkücü görüşe sahip olmaları nedeniyle MHP Kocamustafapaşa o İlçe Temsilciliğine gelip gittiklerini ve burada yakınuk bulmaları nedeniyle yatıp kalkmaya ve yiyip içmeye başladıklarını, bu yerin başkanı bulunan Mehmet Ali Metin adın- daki kişinin bazı olayları planlayıp, gene kendisin- de muhafaza ettiği silahları kendilerine vermek suretiyle suç i-let- 


meye başladığını ve yukarıda sözü edilen her iki olayı Mehmet Ali Metin' 
in direktifleri ve temin ettiği silahlarla işlediklerini, birinci olayı her ikisinin birlikte yaptıklarını, ikinci sırada yazılı olayı ise diğer sanık Nejat, 
Eyüp ve Özer'in de karıştıklarını ve fiili tamamladıktan sonra silahları teşkilata iade ettiklerini ve silahların teşkilatta bir masanın gözünde muhafaza edildiğini ifade etmişlerdir. 

"Görüldüğü üzere bu beyanlardan da sanıkların önceden hazırlanıp, yapacakları işi planladıkları ve bu plan çerçevesinde hareket edip eylemlerini sürdürdükleri ve olayların tümünde taammüd unsurunun mevcut olduğu anlaşılmış bulunmaktadır.” 


İNKAR İŞE 
YARAMIYOR 


Sıkıyönetim o Mahkemesinde sanıklar daha önceki ifadelerini inkar etfiler. İfadelerinin işkence altında alındığını, dolayısıyla doğru olmadığını iddia ettiler. 


ümit Bayat mahkemedeki sorgusunda Kocamustafapaşa'daki lokale hiç bir şekilde gitmediğini, Artvin Kültür ve Dayanışma Derneğine saldırı olayları ile hiç bir ilgisinin olmadığını, silahı da Kör İsmail denen bir şahıstan memleketine götürmek amacıyla aldığını söylüyordu. 
İfadesindeki bazı hususlar sorulduğunda ise, "Böyle bir beyanda bulunduğumu hatırlamıyorum "diyordu. 


Rıdvan Akgül ae aynı şekilde emniyetteki ifadesinin zor altında alındığını söyledi. Sulh Ceza 


Hakimliğinde alınan ifadesi okunduğunda, "Mahkemede ne için bu şekilde ifade verdim, bilmiyorum" dedi. 

Bu arada ümit Bayat, cezaevinde bulunduğu sırada tanıştığı ve halen Samsun Cezaevinde bulunan Vehbi Biçerin olay günü Artvin Kültür ve Dayanışma Demeği önünde bulunduğunu söyleyerek, tanık olarak dinlenmesini istedi. 


Vehbi Biçer'in tanık olarak alınan ifadesi ilginçti. Şöyle cevap verdi Vehbi Biçer: 


Ümit Bayat ile İstanbul Cezaevinde bir arada bulunduğumuz sırada, talimatta yazılı olaylar hakkında kendisi ile herhangi bir şey konuşmuş değilim. Sanık 
Ümit Bayat bu olaylardan bana herhangi bir şey de anlatmış değil dir. Ne sebeple, niçin beni tanık göşterdiğini de bir türlü anlayamadım". 


Tanıklar ise mahkemede ilk ifadelerini doğruladılar. Ümit Bayat, Rıdvan Akgül ve Nejat 
Yücel in mahkemesi halen devam ediyor. 


Savcılık bu cinayet yuvası hakkındaki belgeleri MHP hakkında suç duyurusunda bulunarak Yargıtay Oo Başsavcılığına gönderdi. 


YARIN: 
” Üsküdar 
Çetesi” ne 


silah sağlayan 
MHP yöneticisi 


SEYİT ALP İN ROMANI 


ÖZET 
Ararat'tan göçmek zorunda kalan koçerler, Osmanli Dağistan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşirler. Düzlük aslında Türkmene aittir. Dağistan Bey, Kürtleri. Türkmene karşı kullanmayı düşünür. Hacı Osman Beyle dostluk kurar, Kendi kızını ona vermek, Hacı Osman Beyin kızı Kevok'u da kendisine almak niyetindedir. Kevok, başçoban Yiğit Memdız'ın nişanlısıdır. 
Hacı Osman Bey Osmanlıyla görüşeli değişmiş, karısına, obasına, törelere karşı durur olmuştur. 


—Ya, biz nedeydik Bey? Türkmen, Osmanlının çobanlarını dayağa yatırırken biz nedeceğimizi bilemedik. Memdız ''karışmayın" dedi, karışmadık. Yoksa, kötü 


mü ettik Bey, yoksa, Memdız'ı dinleme- 


sey miydik 

—Bunlar «uş olmadılar ya, ne tez vardılar sürüye? 

— İki kola ayrılmışlar. Bir kolu bize, öteki buraya gelmiş. Burdan gelenle yolda karşılaştık. 

Bey konuşmadı. Derin düşündü. Başını koluna, kaşlarını gözlerine devirdi. Kaşları yüzünü yanaklarına dek gölgeledi. Bu halde epey kaldıktan sonra, 

— Şimdi varın gidin, koyunu seyip komayın, ne yapacağınızı size bildiririm, dedi. 

Çıktılar. Bey, rispilere:danıştı. Uzun uzun görüştüler. 

Gece yarılandı. Uyku şirinleşmişken konağa yakın nal sesleri duyuldu. Beklediler. Osmanlı Paşasının sesine dirildi Bey. 
Yüzü güldü. Beraberindekilerle odaya geçtiler. Sözü sabaha yakın kovaladılar. Dogunun büyük yıldızı kayboldu. Yeri alacalandı. Kandili üflediklerinde gün ağarıyordu. 

Gün ağardığında atını ağıllara dört nal süren atlı, çobanları toplayıp Beyin buyruğunu kendilerine iletti: 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Memdiz'ın çaldığı, 


Ararat'ın koyun sulama 


havasıydı. 


Türkmen'in yüzü güldü 


— Bey, sürüleri ayırıp kayalığa yakın yatırmanızı buyurur. İkindiyle de, ota koyvereceksiniz. 

Atını mahmuzlayıp Beyköyüne indi, Silahlanıp düze inmelerini söyledi. 

İkindi yakın oldu. Çobanlar, öğle uykusundan uyandılar. Dağistan Beyin tepeden tırnağa silahlı adamları gelip yerlerini aldılar. Güneş her günkü yolunda yavaş yavaş yürüdü, tepelere vardı. Koyaklar derinleşti, tepeler gölge saldı. 


Kürt, Osmanlı çobanlar sürüleri haylayıp ota vurdular. Otlar hışırdadı. Hışırtı yerden bir kulaç yukarıya kadar aralıksız. 
sürekliydi. Yükseklik fazlalaştıkça çözülüyor, tek tek seçilecek hale geliyordu. 

Türkmenin çobanları yerde yatmışken sesten durumu anladılar, dikilince de gör düler, Gördüler ki düz mahşere dönmüş olup her otuna bir koyun musallattır. Atlanıp Tiirkmene haber uçurdular. 

Türkmenın erkeği atlandı, atlarını karın karına sürdüler, Kadın, çoluk çocuk. 
geride kendilerini adım adım izleyen bir toz deryası sürükleyerek geldiler, Önde ilerleyenler atış meyzilinde durdular. 

Alişar Bey, gördüğü manzaraya gazap püskürdü, işaret bekleyen çobanlara işmar atıp, pür hiddet geri çekildi. 


Budanmış tekeçler, hareketsiz sürüyü hareketlendirdi. Uyruklarını dalgalandıra dalgalandıra geçtiler. Düz, avaz kesti, her şey ses-sada oldu, Kırmızı, mor, yeşil... 

ün renkler konuşur oldu. Bir ota, sayısız koyun bindi. 


Sürüler üst üste üşüştü. Sopalarına yaslanan çobanlar bu hale, aldırmaz göründüler. 


Memdız, gerilerden koptu geldi, ırmaktan yana açılıp durdu. Tepeden tırnağa tere batmıştı. Safi öfkeydi. Kararlı, hayındı. Siyahi kuşağını aralayıp kavalını çı- 


kardı. Bir, iki üfledi avaz aradı. Aradığını bulunca da durmadan çaldı. Kavala üfle diği ses dalga dalga yayıldı. Kendini seyredenlerin ikinci bir gök oldu tepelerinde. 
Dinleyenlerin damağına bin tat sürer, kanlarını hazla köpürtürdü. Bu avazacan dayanmazdı. Başka bir dünyayı çalıyordu. 
Başka bir dünyanın dağlarını, uçurumlarını, gecesini, gündüzünü.hasılı nesi varsa tutup üstlerine savuruyordu . Dehşet vuruyordu. İnsafsız, kan emiciydi 


Kürt çobanlar, Memdız'ın belaya battığını anladılar, koşup etrafını aldılar: —Memdiz, Bey buyruğunu duymadın 

mı? 

—Yoksa, duyup aldırmaz mısın? 

— Bey buyruğunu kendi inadına harcama... 

— Alemin gözü bizdedir, rezil-rüsva olmıyalım. 

—Bizi rezil-rüsva etme Memdız! 


Durmadan çaldı. 

Önce, iri, alacalı bir teke sese durdu Durup dinledi. Pise mayısa batmıştı. Kulak, kuyruk titretti. Kafasını aşağı, yukarı salladı. Kulaklarını kırıp uzun uzun boşluğu dinledi. Sonra hareketsiz kaldı, Avaz çağrıya dönünce de, toprağa çakılmış ön ayakları üstüne gerindi. Döndü. Irmağa doğru ilerlerken birden koşmaya başladı. 
İçi yanıp, kavruluyordu. Atıldı suya. Davarın tamamı alışkın olduğu avaza uyup ırmğa doğru aktı. 


Memdiız'ın çaldığı, Ararat'ın koyun sulama havasıydı. 

Seyredenler hayret kaldı. Türkmen'in yüzü güldü. "Sad-aferin" diyerek, Memdız'ın marifetini öğdüler. 

Kavgayı, karşılıklı söyleşen çobanlar başlattı. Hepsi katıldı. Yürüyüp boğaz boğaza geldiler. 

DEVAM EDECEK 


be İK ak 


